de vlieger als volksvermaak

uit het tijdschrift: het vliegveld van 1934

Ofschoon in nog veel sterker mate tiental-
len jaren geleden, zoo is toch ook thans
nog in het verre Oosten, in ons Insulinde
en in het bijzonder in China en Japan, het
oplaten van vliegers een geliefd volksver-
maak. Er zijn speciale perioden waarop de
Oosterling de bergen in trekt of zich naar
de wijde vlakten begeeft, om zich met zijn
geliefkoosd vliegerspel bezig te houden.
China kent zijn groot vliegerfeest op den
negenden dag van de negende maand, het
pendant van onzen 2lsten December. In de
zevende maand worden de vliegers uitge-
stald voor de winkels en verschijnen op de
heuvels. Hun aantal wordt steeds grooter,
om op den genoemden dag het hoogtepunt te
bereiken. De vliegers hebben alle soorten
vormen en stellen alle mogelijke voorwer-—
pen voor. Des nachts worden ze van lan-
taarns voorzien. Men gebruikt ook muziek-

makende of geluid-
verwekkende vlie- : ==
gers, die men reeds § @@ ¥
sedert de Han dy- - % -
nastie heeft gekend. G
‘Hierbij zijn de = =
vliegers voorzien
van een bamboe
fluit, of ook wel
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zulks een zeer eigenaardig, droefgeestig
geluid. Als Jules Verne in zijn "Robur
de Veroveraar'" zijn luchtschip Albatros
Peking laat bereiken, vertelt hij, hoe
de luchtreizigers honderden vliegers van
verschillende vorm gewaar werden, die
een geluid voortbrachten als een orkest
van Aelische harpen.

Aan het feest van den negenden dag van de
negende maand is een legende verbonden,
waaraan het feest zijn oorsprong zou heb-
ben te danken. Volgens dié legende kreeg
een beroemd geleerde op zekeren dag een
hemelsche boodschap, die hem berichtte,
dat op den negenden dag van de negende
maand de streek waar hij woonde door een
ramp zou worden getroffen. Dies trok hij

de bergen in. Toen hij na den fatalen dag
weer terugkeerde, bleek zijn huis te zijn
verwoest en al het vee en de vogels te
zijn gedood. In dankbare herinnering trekt
het volk elk jaar op den genoemden dag de
bergen in. De meeste schrijvers over China
zijn van oordeel, dat het feest de legende
heeft gemaakt en niet de legende het feest.
Men gelooft in het eigenlijke feest een
traditioneel "dagje naar buiten'" te moeten
zien, waarbij de menschen de nationale
passie van vliegeren beoefenden uit tijd-
verdrijf. Deze traditie moet al meerdere
eeuwen oud zijn.

In sommige landen heeft het vliegeren als
sport zich met bijgeloof vermengd. In Ko-
rea bijv. plegen de moeders de namen van
hun kind en den datum van zijn geboorte

op den vlieger te schrijven en laten den
vlieger den op met den wensch, dat hij in
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- gertouw door te
snijden, zoodat de
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door gaat. Dit bij-
geloof is dermate
verbreid, dat nie-
2 mand een gevonden
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P raken.

f Vooral in Japan is

het vliegeren als nationale sport zeer

verbreid. Er zijn vliegervereeningingen,
er worden wedstrijden gehouden, speciaal
zg. vlieger-gevechten, waarover later
nog. Volgens Dr.W.Mililler in diens le-
zenswaardige werkje '"Der Papierdrachen
in Japan'", hebben de vroeger in Japan ge-
vestigde Hollanders, vooral in Nagasaki,
waar de vliegersport tot grooten bloei

is gekomen, en ook thans nog intensief
beoefend wordt, veel invloed op dezen
tak van sport gehad. V66r den grooten
oorlog althans, waren in Nagasaki nog
vele vliegers in gebruik in gebruik, die
de Hollandsche nationale kleuren droegen.
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