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Het bovenstaande achtregelige Chinese ge-
dicht werd door de dichter Tien Lung ook in
het Engels weergegeven. U begrijpt dat ik
anders niet in staat zou zijn geweest, er
een Nederlandse vertaling van te maken.

Het behelst de mijmering van een jurilid
bij een vliegerwedstrijd:

Tulpen en forsythia bloeien samen; lieflijk
kleuren ze het veld,

Daar zal ook de vliegerwedstrijd zijn.
Regelrecht omhoog klimmen de vliegers; han-
denklappend zien de ki jkers toe.

Net alsof de mens zijn idealen - lang ge-
koesterd — tastbaar worden ziet, en hij nu
het hoofd van trots omhoogricht.

Was mijn zwakke 1ijf licht als die vliegers,
'k zag mijn oude land van boven af

Vol van inspiratie vlucht mijn denken dui-
zend meter boven deze plek.

Jammer dat de vreugde als een droom is en
niet langer duurt dan één moment.

Poézie en vliegeren staan niet ver van el-
kaar. Ik heb wel eens beweerd: vliegeren is
poézie en het bezoek aan China waarvan ik
kortgeleden het voorrecht mocht smaken
heeft me in die mening gesterkt.

vlieger'86 no2

Meer dan in enig ander land heeft het vlie-
geren in China een lange, ononderbroken
traditie en dat bepaalt heel sterk de
plaats van de vlieger in het leven en ook
in het denken over vliegers.

Wij, westerlingen, kwamen er met onze ei-
gentijdse vliegers, ontstaan in een vlie-
gerrenaissance die nog geen tien jaar heeft
geduurd, vervuld van trots omdat we het in
Nederland hadden klaargespeeld, 's werelds
grootste vlieger te maken. Toen het gevaar-
te in zijn rationele vorm en strak-indus-
triéle kleurenpracht op het veld lag en een
Chinees me vroeg: '"Wat betekent jullie
vlieger?'", begreep ik ineens dat er tussen
hun en onze vliegers een diepe kulturele
kloof gaapt, en dat onze grootste vlieger
als boodschap eigenlijk heel armzalig is.
Ik zei zoiets als: Onze vlieger is niet
meer dan een groot stuk speelgoed, dat vin-
den we genoeg, maar, diep in mijn hart weet
ik dat elke vlieger eigenlijk altijd een
teken is, hoe abstrakt ook. Een teken van
mens tot mens, via de natuur.
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