De toom. Een vierpunts hoofdtoom houdt de vlieger
in bedwang tezamen met 2 hulplijnen naar de
uiteinden van de hoofdligger. Neem de toomlijnen
niet te kort dan valt een en ander optimaal in te
stellen. De tweehulplijnen voorkomen alleen het
te ver naar achteren buigen van de vleugelpunten.
De toomlijnen zijn met speldwartels (bij vlieger-
en hengelsportzaken te koop) aangebracht.

De Pelyserf heeft een spanwijdte van bijna 3 m

en kan in velerlei kleurenkombinaties worden
uitgevoerd.

Zijn vlieggedrag is erg stabiel bij een wind van
2,5 a 4 Beaufort. Het geeft een trots gevoel, dat
er een kunstwerk van eigen maaksel de lucht in
gaat.

Veel plezier met de Pelyserf.

George Gorissen, Heerlen.
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Elk zich respecterend vliegerfeest heeft tegenwoor-
dig ook een avondprogramma. Zo ook dat van de
Singapore Kite Association. Aan alle vliegeraars
was gevraagd op de eerste avond van het driedaagse
vliegerfeest verlichte vliegers, in welke vorm dan
ook, op te laten.

Het vliegeren in de tropen is een zware €n
vermoeiende bezigheid. U moet zich voorstellen
dat zo’n vliegerfeest om + 10.00 uur begint bij
een temperatuur van 28 a 30° C, die in de loop
van de dag oploopt tot wel 40° C. Al met al geweldig
"afzien" en met het schuim tussen de billen. Voor
het publiek en de vliegeraars worden er dan ook
afdakken gebouwd met de bekende zinken golfplaten,
waar je regelmatig voor de koperen ploert onder
moet schuilen.

Als er dan ook nog gevraagd wordt ’s-avonds te
vliegeren dan staat zo’n vliegerdag gelijk aan twee
werkdagen van een polderwerker.

’s-Middags om + 14.00 uur begint dan ook iedereen
in de schaduw al zijn avond-vliegers klaar te maken
onder het mom van: "Ik geef vanavond een complete
lichtshow". Dit blijken meestal achteraf een of

twee lampions te zijn en in het ergste geval gaat
er een zaklamp mee omhoog. Enige Amerikanen
hebben gepoogd vuurwerk door de douane in het
vliegtuig te krijgen. Dit heeft hun enkele uren
vertraging bezorgd, omdat vuurwerk in een vliegtuig
nu eenmaal niet kan. Enfin, dit even terzijde.
Daar de avond in de tropen zo snel invalt kregen
wij om * 18.00 uur een verrukkelijke Maleisische
maaltijd met alles der op en der an, en compleet
met muggen, aangeboden. Eindelijk was het zover
en werden er pogingen ondernomen de vliegers
met hun verlichtingen in de avondlucht te doen
stijgen. De Italianen hadden hiervoor een vlieger
gebouwd, die veel leek op een Facet, met vele
batterijen en lampen. Helaas was deze "licht"-vlie-
ger nog niet uitgetest. Nuliepen er aan de zijkant
van het vliegerveld hoogspanningskabels. U kent
deze wel zo’n tien stuks zwaar doorhangende kabels.
De Italianen liepen met hun "licht"-vlieger naar
de zijkant van het veld en probeerden door een
sprint deze lichtbak in de lucht te krijgen. Nu zijn
vliegers, die nog niet zijn ingevlogen, onbereken-
baar en u raadt het al: de hoogspanningskabels
waren het einddoel van deze "licht"-vlieger. Met
een geweldige zwiep sloeg dit bouwsel om alle
tien lichtdraden en gelijk een Flexifoil in een spin,
bleef deze vlieger om de kabels heenslaan. Wel
zo’n acht keer, de kabels steeds strakker naar el-
kaartoebrengend. Opeensverschenen er enorme
mooie blauwe vlammen in de avondlucht, gepaard
gaande met veel geknetter. Toen werd het stil en
iedereen vroeg zich af wie dit schitterende vuurwerk
had verzorgd. Vreemd was het wel dat, waar eerst
de stadslichten in de verte te zien waren, het nu
aardedonker bleek te zijn.

Afgelopen jaar was er voor het eerst géén
nachtvliegeren meer.

Herman van den Broek, Maarssen.
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