WijS en onwijs

*  Power-kiting heet een nieuwe sport.

* Snelle Henkie voelt zich slome Sukkel
(VLIEGER 91/5).

* Bij een vliegerfeest in Oostduinkerke gaan
Hollandse "een-lijners" voortijdig naar huis
na een onzachtzinnige aanvaring met een
stuntvliegerdocent die hardnekkig hun
stukje strand confisqueerde.

* Een Nederlands team haalt de vierde plaats
opde WERELDkampioenschappenformatie-
vliegeren.

* Op het strand bij IJmuiden vindt een dode-
lijk ongeluk plaats.

* Op een Vlieger-In van het zo vredelievende
Nederlands Vlieger Gezelschap wordt stunt-
vliegeren om milieu redenen niet toege-
staan.

* Midden in het hoogseizoen vinden op het
strand bij Vrouwepolder wedstrijden en
demonstraties met bestuurbare vliegers
plaats in een sfeertje om jaloers op te zijn.

Zoals bij alles in ons overbevolkte wereldje
zijn ook bij de opkomst van nicuwe ontwikke-
lingen in de vliegerwereld zon- en schaduwzij-
den, goede en slechte kanten, vreugde en
ellende aan te wijzen.

Maar laten we daar niet de VLIEGERS de
schuld van geven ......

Ik vertel niets nieuws, wanneer ik beweer dat
het voorkomen van de problemen een kwestie
is van tolerantie, gezond verstand en verant-
woordelijkheidsgevoel van de VLIEGERAARS.

Toch zou ik het heel hard van de daken
schreeuwen als ik nu juist niet af wilde van dat
"geschreeuw" tegen elkaar, dat in allerlei
vormen om mij heen waarneembaar is. Voorlo-
pig heb ik zelf al bijna 20 jaar een flink stuk
van mijn hart aan het VLIEGEREN verpand.
Daarin is absoluut niets veranderd toen mijn
eenlijnsvliegers in mijn tas wat moesten in-
schikken voor een paar "stunters". Volgens mij
werd trouwens een van de allerbeste boeken
over bestuurbare vliegers geschreven door twee
van huis-uit eenlijnsvliegeraars pur-sang!

De laatste jaren zijn er ook genoeg "stunt"vlie-
geraars bijgekomen die - zoals dat tegenwoor-
dig heet - "heel goed bezig zijn", terwijl zij bij
wijze van spreken nog niet eens een vlieger
met maar één lijn omhoog kunnen krijgen.
Het zal nog wel even duren voordat één- en
meerlijns-vliegeraars elkaar (weer) als één
groep mensen met dezelfde prachtige hobby
willen zien. Helaas zal ook deze groep dan nog
wel bestaan uit twee kampen.

Wijzen en onwijzen.

Maar dat is "des mensen" en heeft met (stunt)-
vliegers niets te maken.......

In bespiegelingen in voorgaande nummers van
VLIEGER beschreef ik al eens hoe enkele
dimensies van het (eenlijns)vliegeren de hobby
voor mij zo waardevol maken. Ik hoop ooit nog
eens tijd te vinden dat ook voor het meerlijns-
vliegeren te doen.

Gerard Scholtes, Den Haag.

fotowerk_

Tijdens het november vliegerfeest te Sjah Alam
Maleisi¢ waar ik met John te gast was, maakte
ik deze foto.

Het was windstil en hoog in de ijle lucht op
zo’n 150 m draaide één Wau Bulan eenzaam
zijn rondjes in de thermiek. Plotseling ontstond
er beroering onder mensen menigte en oh’s en
ah’s klonken op. Nieuwsgierig stak ik mijn
hoofd van onder het zinken afdak en tot mijn
verbazing zag ik een enorme roofvogel - vol-
gens de bewoners van dit gebied was het een
arend - de Wau Bulan keer op keer aanvallen.
Onmiddellijk pakte ik mijn fototoestel met
telelens 210 en op aanwijzing van John - ik
koos voor het in beeld houden van de circelen-
de arend omdat die het scherpst afstak - schoot
ik dit plaatje. Na ettelijke echte aanvallen gaf
de arend het op.

Herman van den Broek, Maarssen
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