vecht- of stads vlieger

De eerste keer dat ik kennis maakte
met een vechtvlieger ligt alweer
enkele jaren terug. Op een braaklig-
gend veldje voor de flat, waar ik tot
dan toe de enige vliegeraar was
geweest, zag ik plotseling een twee-
de vlieger terwijl er verder niemand
was. Eerst leek het erop alsof hij
losgebroken was en ieder moment
neer kon komen omdat hij heen en
weer fladderde als een vlinder. Maar
dat gebeurde maar niet. In plaats
daarvan kwam de vlieger geleidelijk
aan dichter en dichter bij de vlieger
die ik zelf in de lucht had staan.
Helemaal verbaasd werd ik toen het
ding ook nog allerlei capriolen rond
mijn vlieger begon te maken. Het
kon dus niet anders of het ding werd
bestuurd. Maar door wie? Op het
veldje was niemand. En omdat de
vliegerdraad ook al niet te zien was,
ging ik maar op goed geluk zoeken
in de omliggende straten. Dat lever-
de niets op. Straat in straat uit zag ik
niemand met een vlieger. De dag
daarop ging ik weer vliegeren omdat
de wind uit de goede hock kwam.
Dat moest ook wel want anders kon
je op dat veldje temidden van de
huizen geen vlieger oplaten. En ja
hoor, de vlieger stond goed en wel
in de lucht of daar kwam het vlie-
gertje van de dag ervoor weer aan.
Opnieuw genoten we van de kunsten
van de onbekende vliegeraar. Heel
bijzonder waren de duikvluchten.
Van grote hoogte stortte de vlieger
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zich keer op keer met grote snelheid
naar beneden om dan vlak boven
mijn vlieger plotseling te keren en
weer op te trekken; het leck wel een
roofvogel!

Ook die dag kon ik de vliegeraar
niet vinden. Pas de derde dag lukte
het me; hij stond tussen de auto-
boxen achter de huizen. Nu ben ik
verbaasd hoe hij daar een vlieger op
kon laten. Er is daar geen grond-
wind en om het vrije luchtruim te
bereiken moet de vlieger eerst over
een rij autoboxen geloodst worden
en daarna over een rijtje huizen. Al
gauw kwam ik te weten dat er iede-
re zondag aan de rand van de stad
met dit soort vliegers gevlogen werd,
maar dan om elkaars vlieger uit de
lucht te halen. Er werden zelfs wed-
strijden gehouden hoorde ik. Toen ik
dat voor het eerst zag kon ik mijn
ogen niet geloven. Dat was pas
vliegeren. Meteen heb ik toen maar
zo'n vlieger gekocht. Maar bang dat
het fragiele bouwsel van bamboe en
papier bij de eerste de beste vlieg-
poging kapot zou gaan heb ik het
ding mee naar huis genomen met
het idee om de vlieger eerst maar
eens na te maken. Het ding zag er
heel eenvoudig uit dus dat moest
wel lukken. Dat deed het dus niet; ik
kreeg het niet voor elkaar om ook
maar iets te maken dat erop leek.
Dus de zondag daarop en vele zon-
dagen daarna, terug naar het vlieger-
veld. Dat moest wel, want in een

paar boekjes die ik kon vinden in de
bibliotheek, stond niets over het
maken van Indonesische vechtvlie-
gers. Wel iets over vechtvliegers uit
andere Aziatische landen, maar daar
kon ik ook niet wijs uit worden. In
de loop der tijd heb ik al pratend en
metend op allerlei vliegerveldjes de
kennis bij elkaar gescharreld om dit
soort vliegers zelf te kunnen maken.
Naarmate ik meer te weten kwam,
nam ook mijn bewondering toe,
zowel voor dit soort vliegers als de
makers ervan. Om ze goed te kun-
nen maken moet je over nog al wat
materiaalkennis en handvaardighe-
den beschikken. Alleen al het uitzoe-
ken en bewerken van bamboe is een
hele kunst. Er komt heel wat oefe-
ning voor kijken om aan het gesple-
ten bamboe de juiste dikte en krom-
ming te geven om er een goed fra-
me mee te kunnen bouwen. Maar
het loont wel de moeite om er mee
aan de gang te gaan.

Hier volgt de beschrijving van een
frame dat door zijn ietwat afwijkend
model en constructie, zeker de moei-
te waard is om eens na te bouwen.
Het maken van dit frame werd me
enkele jaren geleden voorgedaan
tijdens een buurtfeest in een Moluk-
se woonwijk ergens in Nederland. In
tegenstelling tot mijn mogelijk wes-
terse manier van werken, werd alles
uit de vrije hand gedaan, zonder
meetgereedschap, bouwtekeningen
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