dove soffia

l/_
(@ 15
4

VZ ALY %S

(T, iy

(vrij vertaald: Waar de wind waait!)

Hoewel niet vermeld in de gewaar-
deerde  vliegerkalender afdeling
buitenland, vond er dit voorjaar in
Italié onder bovenstaand motto een
vermeldenswaardig  vliegerfeest
plaats. Een festival dat geschiedenis
heeft gemaakt, een feest naar aanlei-
ding waarvan in maar liefst een 18-
tal kranten en weekbladen door
middel van uitgebreide artikelen
aandacht werd besteed.

6, 7 en 8 mei was er een RADUNO
INTERNAZIONALE DI
AQUILONISTI op het strand van
Ostia vlak bij Rome.

Toegegeven, 80 procent van de
genoemde publiciteit was te danken
aan het feit dat een groepje enthou-
siaste vliegeraars rond 1 uur

’s-nachts een papieren hete luchtbal-
lon (12 meter hoog) verlicht met
700 (!) brandende kaarsjes oplicten.
"IL MESSAGERO": OSTIA

PERDA LA TESTA PER UN UFO
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Maar liefst 113 telefoontjes kwamen
alleen al bij de politic binnen. Een
afbeelding van ET prijkte op de
voorpagina van

"LA REPUBBLICA"....

Indrukwekkend was het wel. Met
zo'n man of twintig ruim een uur
bezig zijn om de ballon vluchtklaar
te maken. Het gevaarte, uit banen
papier in clkaar geplakt (verstevigd
met een vernuftig netwerk van dun-
ne lijnen) wordt met behulp van een
propaanbrander eerst gevuld met
warme lucht. Daarna zorgen opge-
rolde, in paraffine gedrenkte repen
jute voor de benodigde warmte. Alle
kaarsstompjes (resten uit de vele
kerken van Rome!) werden met de
hand in bekertjes aan de buitenkant
van de ballon gehangen. Een feeste-
lijker verlichting is nauwelijks denk-
baar.

Na lancering bleef de ballon nog
ruim een uur zichtbaar.....

Dat wat betreft de eerste 80 pro-
cent. Dan blijft er nog 20 procent
over voor de rest van het vlieger-
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feest. Daarin wordt door een voor-
aanstaande sportmagazine gewag
gemaakt van "LA PRIMA
REGATTA MONDIALE DI
AQUILONI(vliegers)"

De ecerste internationale vliegerre-
gatta dus, de enig echte aanleiding
tot het schrijven van dit stukje.
Zoals al vermeld, werd er mijns
inziens geschiedenis geschreven op
het spiegelgladde oppervlak van de
Middellandse Zee bij Rome. Hoewel
het woord REGATTA tot voor kort
associaties opriep met zeilschepen,
kwamen er in Ostia geen zeilen aan
te pas. Het ging om kleine trima-
rans, die zich door vliegertractie
voortbewogen. De meeste lezers
zullen wel weten dat dit een vinding
is van de bekende Nieuw Zeelander
Peter Lynn. Hij ontwierp de boot en
een speciaal voor dit werk geschikte
vlieger (de PEEL). Hij geniet waar-
schijnlijk nog groter bekendheid als
"witvinder" van de BUGGY, een
eveneens door vliegers voortbewo-
gen driewiclig voertuig, dat van de
wat bredere Europese stranden al

vlieger ’95 no 1



