ijzig vliegerplezier

Niemand in Nederland zal het ont-
gaan zijn dat het in het begin van dit
jaar langdurig- en stevig heeft gevro-
ren. Waar kon er niet geschaatst
worden.

Aan vliegeren kwam ik in deze
frisse periode niet toe. Het was voor
liefhebbers van  eenlijnsvliegers
(zoals ik) niet bepaald aangenaam
om langdurig stil te staan. Nu is
mijn liefde voor het stuntvliegeren
niet groot, maar zo af en toe wil ik
me er nog wel eens aan bezondigen.
Zo ook in de afgelopen ijsperiode.
Maar dan wel met de schaatsen
onder. Mijn Peel-vlieger (klein mo-
del) zorgde ervoor dat ik met een
behoorlijke vaart over het ijs ge-
sleept werd. Dolle pret dus. M’n
zoon leek dit ook wel wat en had de
kunst in no-time onder de knie. Hij
heeft hockey-schaatsen, ik noren.
Volgens mij ging het met zijn
schaatsen beter, maar het kan ook
aan het leeftijdsverschil gelegen
hebben. Misschien een idee voor het
leger stuntvliegeraars dat Nederland
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zo tijk is. Mede ijsgebruikers vinden
het overigens maar zo-zo. Een helm
was achteraf bezien niet overbodig

geweest. Jan Pit, Barneveld.
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