Vervolg logboek Dust Devils. Deel 4.
Maandag 10 april.

Er is paniek uitgebroken. De vader van
Marion heeft een hartaanval gehad. Paul belt
ons om mee te delen dat ze zich naar Olden-
zaal haasten, waar de vader van Marion in
kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Ze
zullen zeer waarschijnlijk niet naar Berck
Plage kunnen komen. Wat een teleurstelling
voor het team aangezien we zo hard gewerkt
hebben om een mooie show te geven in
Berck Plage. Helaas deze dingen gebeuren en
er is niets aan te doen. Ondanks onze teleur-
stelling besluiten Richard, Nop en ik naar
Berck Plage te gaan met of zonder Paul. We
beloofden de organisator als het Holland
Kite Team te komen tezamen met talrijke
eenlijns- en meerlijns- vliegeraars (het was de
enige weg om onze kosten betaald te krijgen),
zodat we ze niet zouden teleurstellen. Stef
hoort van onze toestand en biedt zich aan om
Pauls plaats op te vullen. Nop denkt dat hij
dat kan, maar Richard en ik maken ons
zorgen. Nog geen week geleden gebruikte
Stef nog zijn krukken. We weten ook dat
Stef de persoon is die er, zelfs ten koste van
persoonlijke opofferingen, tegenaan gaat om
ons te helpen. Maar Stef verzekert ons dat
hij het kan met gebruikmaking van de "brace"
voor zijn knie. We besluiten het te proberen,
we zijn wanhopig. Nop, Stef, Richard en ik
komen die avond bij elkaar. Er is goed
nieuws. We horen dat de competitie in Berck
Plage alleen ballet zal bevatten. Geen ver-
plichte figuren en geen freestyle. Misschien
hebben we geluk. De wind is zwak en we
kunnen de ultra light Powerhouses gebruiken
en we nemen er de tijd voor. We leren Stef
bij stukjes en beetjes de ballet routine, waar-
bij we tussentijds de stick-routine hanteren.
We werken er aan tot dat het donker wordt.
Ongelofelijk genoeg pikt Stef de balletroutine
snel op. Het gaat niet perfect maar tegen het
einde is er weer een glimp hoop.

Woensdag 12 april.

Paul belt ons en vertelt dat de hartaanval van
Marions vader ernstig was en dat hij nu op
de intensive care ligt; zijn conditie is stabiel
maar kritieck. Paul en Marion durven hem
gedurende het lange Paasweekend niet te
verlaten en hebben besloten definitief niet
naar Berck Plage te gaan. We begrijpen het
alhoewel we hadden gehoopt dat het niet zo
ernstig zou zijn en Paul er misschien een paar
dagen bij had kunnen zijn. Nu Paul niet gaat
besluiten we mijn moeders auto te lenen.
Dominique van Peter Lynn International
biedt aan enkele grote vliegers en buggies in
zijn busje mee te nemen.

Nop, Stef en ik oefenen die avond enkele
uren met de stick-praktijk op muziek, zodat
Stef zich wat prettiger met de routine voelt.
Stef, de meest muzikale van ons, wijst op de
cruciale muziekmomenten en Nop ziet vitein-
delijk in wat ik al de hele tijd heb willen
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duidelijk maken. Soms is er een derde nodig
om Nop naar me te laten luisteren!
Donderdag 13 april.

Paul besluit ons gedurende de laatste praktijk
oefening te vergezellen, alhoewel hij niet
meegaat naar Berck Plage. Stef kon er niet
bij zijn dus zijn we weer met zijn vieren. De
wind is sterk. Het is geen goede oefening en
we stoppen. Ik voel me gedemoraliseerd. Dat
is vlak voor de competitie geen goede instel-
ling, juist nu het ook nog de tijd van de
maand voor mij is. Als in alle sporten geloof
ik dat vrouwen in het algemeen een nadeel
ten opzichte van mannen hebben.

Vrijdag 14 april.

We doen er ongeveer zes uur over om in
Berck Plage te komen. We komen laat in de
namiddag aan, de zon is weg en er zijn veel
vliegers in de lucht. De locatie is leuk. De
stad is klein doch aangenaam met een groot
strand tijdens laag water. We zien in de verte
een aantal jachten. De wind is sterk. Als
iedereen inpakt en weggaat zetten wij onze
half cirkelvormige tent op die Nop een paar
dagen geleden gemaakt heeft. Hij heeft het
op onze teambehoefte afgestemd. De tent is
groter en breeder dan de standaard commer-
ciéle tent en heeft daardoor meer opslag- en
zit-ruimte en is bij krachtige wind sneller op
te zetten. We oefenen met zijn drieén de
ballet routine, aangezien Stef en Maria pas
zaterdagnamiddag zullen arriveren. Airkraft
is aanwezig en vliegert verderop. Als gebrui-

kelijk vliegeren ze met North Shore Radicals,
vliegers die een geluid maken als van een
1000cc motorfiets (zonder dempers). Het
Franse team Lung Ta komt later oefenen en
ze komen zich nadien aan ons voorstellen. De

communicatiec met hen vindt plaats in een
combinatie van Engels, Frans en lichaamstaal
en spoedig lachen we allemaal. Vliegeraars
hebben zo hun eigen taal. Het team Lung Ta
bestaat uit 4 leden, 3 mannen en 1 vrouw.
Twee van hen komen uit het team Flashback,
de twee anderen zijn er zes maanden later
bijgekomen. Ze hebben een mengelmoes aan
vliegers en hebben tot nu toe niet besloten
welke vliegers ze het beste vinden. Ze zijn
reeds de hele week in Berck Plage, het festi-
val begon een week voor Pasen. Ze hebben
wijselijk besloten het festival als een serieuze
oefenweek aan te wenden. Ze zien er uit
alsof ze juist terugkeren van een skivakantie,
gebruinde koppen met hol liggende ogen
door de zonnebrillen. Ze vertellen dat het
weer de hele week prachtig is geweest. We
horen voor het eerst dat de competitie toch
ook freestyle zal bevatten. We begrijpen niet
dat de organisatie hun definitieve mening
niet voor het festival vaststellen. Dit nieuws
verontrust ons, er is geen mogelijkheid dat
we Stef in een halve dag onze freestyle
routine bijbrengen.

Zondag 16 april.
De briefing zou om 10.45 uur plaatsvinden
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