sfeertekening van een vliegerfeest

Elf Nederlanders, onder de ongeveer
140 internationale deelnemers uit
alle landen van de wereld, namen in
maart van dit jaar deel aan het
grootste vliegerfeest in Thailand te
Bangkok. Voorwaar, gezien het
grote aantal deelnemers, een groot
vliegerfeest, maar de beschikbare
oppervlakte om te vliegeren leek
amper twee postzegels groot! Het
vliegerveld in Bangkok is gelegen op
het plein voor het koninklijk paleis,
het drukste stuk van de stad. De vier
bussen met deelnemers werden
dagelijks onder politicbegeleiding
met zwaailichten door de stad naar
het vliegerveld begeleid, niet dat dat
veel hielp want we stonden meer stil
dan dat we reden.

Een bezoek aan de tropen is elke
keer weer een aparte belevenis.

De buitentemperatuur bij het uit-
stappen uit de bussen was + 40° C
en soms bij afwezigheid van wind
meer. "Oh moeder wat was het
heet!"

Elke rechtgeaarde vliegeraar wil zo
snel mogelijk zijn vliegerspullen
vinden en er mee aan de slag. Zo

ook hier. Rode koppen en in een
veel te hoog tempo slepen met de
spullen om een plaatsje te verove-
ren. Je voelde een briesje dus moest
het gaan. Al ras bleek dat de wind
steeds tussen 0 en 4 meter per se-
conde varieerde en bovendien tel-
kens 90° van richting veranderde. Er
werd stevig gewerkt om na enkele
minuten moedeloos en met op de
grond liggende en verwarde vliegers
te eindigen.

Water, water en nog eens water
drinken om daarna uitgeput je heil
te zoeken onder een afdakje. Zo-
doende kwamen de vliegeraars meer
en meer om beurten op het veld
waardoor er wel ruimte voldoende
bleek te zijn!

Een van onze vliegeraars lag na het
vliegeren uitgeteld onder het afdakje
uit te rusten toen er plotseling een
dokter met verpleegster bij hem
kwam met pillen, zout en suikerwater.
Inmiddels groeide het publiek rijen
dik aan de afzetting, keek het spec-
takel geamuseerd aan, terwijl ze zell
bescherming zochten bij elk stukje
schaduw. De vliegeraar die er in
slaagde een vlieger in de lucht te

houden kon verzekerd zijn van alle
aandacht. Met de vlieger in de lucht,
terwijl je voortdurend de andere
vliegers in de gaten moest houden,
schuifelde je dan richting publieck om
ook een beetje schaduw te vinden.
Communiceren was moeilijk door de
taal, maar met de ingebakken vlie-
gercultuur van het volk, sprak hun
geinteresseerdheid boekdelen. Velen
wilde de trekkracht op de lijn wel
eens voelen, hetgeen altijd gepaard
gaat met rukkende bewegingen
hetgeen bij bepaalde vliegers niet
altijd gewenst is.

Tegen het einde van de middag
kondigt de speaker plotseling iets
raadselachtigs aan. Het was Engels
maar soms moeilijk te begrijpen:
"Vliegeraars u hebt nog 30 minuten
om op te ruimen" en het stond net!
Hicraan werd verder weinig aan-
dacht geschonken, de bus zou im-
mers veel later vertrekken. Een
tweede maal, er was nu nog maar 10
minuten. Toch maar inhalen. Te laat
ontdekten we de bedoeling. In de
tropen valt de duisternis in, als bij
het omdraaien van het lichtknopje.
Tegelijkertijd stormden honderden
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