die van douwe

Douwe werd hij genoemd, de groot-
ste en sterkste jongen uit de zesde
klas vanwege zijn gelijkenis met de
hoofdfiguur uit een populair boek
waar de meester ons uit voorlas. Ook
Douwe was populair al was het
alleen al om zijn vlieger. Wij van de
derde klas hadden niet zo’n vlieger.
Die van mij was maar half zo groot
en vloog alleen als er vier plukken
gras in de staart gebonden waren en
ook nog een pluk gras achter de lin-
ker kant van de dwarsligger.

Ik heb ook wel eens een “grote” vlie-
ger gehad, een huisvlieger die mijn
oom voor mij gemaakt had. Daar kon
alleen mee gevliegerd worden als
mijn oom op bezoek kwam, maar dat
gebeurde helaas maar zelden. Nee,
dan die vlieger van Douwe, die was
manshoog herinner ik mij. Hij was
oranje met gele drichoeken met van
die ruisende franjes rondom. Als hij
zijn vlieger opliet zette hij zich
schrap. Twee of drie van ons jochies
mochten hem dan omhoog houden en
dan rees zijn zeskantige vlieger statig
omhoog. Eenmaal stukje voor stukje
uitgevierd vanaf die mooie grote has-
pel, stond hij als aan de hemel gena-
geld. Vaak stond hij nog hoog in de
lucht als ik binnen geroepen werd
voor het eten.
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Ik staar door de beslagen ramen van
het vakantiehuisje op Terschelling
dat "DE VLIEGER” heet. Kil weer,
maar er broeit wat, het komend
weekend komt er familie logeren,
daar is ook Kees bij een zwager van
formaat. Ik ga een boodschap doen
zeg ik tegen mij vrouw en pak de
fiets naar Midsland. Ik wil een zes-
kant-vlieger maken zeg ik tegen de
juffrouw achter de toonbank. Heb je
voor mij flinke stokken en stevig
papier of zoiets. De juffrouw levert
mij tyvek, lijm en nylon draad, drie
lange stokken die ze wel even door-
zaagt om op de fiets te kunnen ver-
voeren. Ze heeft nog wel een oude
tentstok die ze in drie stukjes zaagt
waarmee ik de doorgezaagde stokken
weer heel kan maken!

Het waait flink dat weekend, maar ik
heb Kees. Statig stijgt de vlieger, de
franjes ruizen, maar de lijn huilt en
Kees ook! Plat op de kont probeert
hij weerstand te bieden aan de hevig
trekkende vlieger en wringt zich in
allerlei bochten om het snijdende
nylontouw in zijn handen te houden.
Beide zolen van zijn gympen worden
moeiteloos door het nylon doorge-
sneden. Even staat Kees weer
gewoon op beide voeten als de lijn
breekt.

Een volgende vakantie , een ervaring
rijker met een dikkere lijn, een mooie
grote haspel, handschoenen en een
zacht windje. Lokatie een camping
op Texel. Ik had de zeskant-vlieger
zonder hulp op een speelveldje opge-
laten, vol trots wilde ik met de haspel
naar de tent lopen maar dat bleek
door de toegenomen wind een hele
klus voor mij. Een breedgeschouder-
de campinggast bood spontaan zijn
hulp aan om de vlieger even binnen
te halen, hetgeen ik in dank aan-
vaardde. Vanuit mijn campingstoel
heb ik nog heel lang van de statige
zeskant kunnen genieten die als aan
de hemel genageld stond. Duidelijk
vermoeid vroeg hij me hoe ik met
mijn postuur deze vlieger altijd bin-
nenhaalde. Ik heb hem toen geant-
woord: ”Oh dat doe ik nooit, ik
wacht altijd tot iemand vraagt of ze
hem even binnen moeten halen”.
Deze herinneringen brengen mij op
de vraag: Is er een systeem om de
trekkracht van een vlieger in de lucht
te verminderen waardoor het minder
inspanning kost de vlieger binnen te
halen?
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