waarom 1s de hemel blauw

Deze vraag las ik in het vliegtuig op
weg naar India, waar ik op uitnodiging
van de Gunjarat toeristen-organisatie
van 11 tot 16 januari 1998 deel zou
nemen aan het 10e Internationale
Vliegerfeest. De vliegerfeesten von-
den plaats in diverse plaatsen in de
Indiase deelstaat Gunjarat, die in het
westelijk deel van India ligt, vlakbij
de grens met Pakistan. In deze staat is
Mahatma Gandi geboren en er is dan
ook in Ahmadabad een museum ter
nagedachtenis aan deze grote voor-
vechter van de onafhankelijkheid van
India. Vorig jaar werd deze herden-
king van de 50 jarige onafhankelijk-
heid groots gevierd.

De trip werd met de bus gemaakt daar
dit de meest gemakkelijke manier van
vervoer in India is. De wegen zijn
smal en tweebaans, vreselijk druk met
vrachtverkeer en soms geblokkeerd
door “heilige koeien” die overal
lopen, dus ook op de “snelweg”.
Vandaar dat de gemiddelde snelheid
45 a 50 km per uur is, waardoor je hier
altijd langdurige ritten moet maken.
Na aankomst in Ahmadabad-airport,
gelijk de bus in voor een trip naar
Raykot, een grote stad 260 km ten
westen van de hoofdstad, waar we dan
ook zeker vijf uur over deden.

Daar aangekomen, op naar het plaat-
selijke cricketstadion waar de officials
en duizenden mensen zaten te wach-

ten. Het was ongeveer half elf. Eerst
een officiéle opening want dat moet
altijd in die landen, meer voor de offi-
cials dan voor de vliegeraars en het
publiek, die wachten wel.

Het was toch een prachtige ontvangst.
Daarna eindelijk de vliegers uitpakken
en doen waar we voor gekomen
waren, vliegeren. Er
stond een hele lichte
wind, dus het aller licht-
ste de lucht in. Mooier
kan een mens niet vliege-
ren, bij iedere actie had
je de handen op elkaar,
prachtig toch en heel
leuk het aan zo’n enthou-
siast publiek te tonen. De
dag vorderde en het werd
aardig warm 25° C, maar
ja wat wil je, het was
immers winter hier!
Tijdens het vliegeren
kregen wij de lunch
geserveerd. Rijst, vlees,
groenten, saus en rotti’s,
heerlijk , dat kunnen ze
wel in India eten koken.
Na het feest een heerlijk
diner in een oud paleis
van een maharatja.
Daarna de bus in voor
een trip van 220 km. Op
naar Anand waar we ‘s-
avonds laat, vier en een

half uur later, aankwamen. We wor-
den in een eenvoudig hotel langs de
weg Ahmadabad naar Bombay onder-
gebracht. Het was er een drukte van
belang omdat alles langs de grote weg
gebeurt. Er zijn reparatiewerkplaat-
sen, eethuisjes, kleine eenvoudige
winkels en nog veel meer.

Het is maandag 12 januari en ook hier
gaan we weer naar het plaatselijk cric-
ketstation. Vliegers opbouwen en van
het plaatselijk blad komen ze ons
bezoeken en dan kunnen wij begin-
nen. Alleen .... er is geen wind. Dan
maar in een auto rondjes rijden en de
vlieger achter je aan slepen. Het resul-
taat was bijzonder, zo’n duizend
schoolkinderen in fel gekleurde uni-
formen groen, rood en geel, zaten ons
handen klappend toe te juichen. Het
was toch een leuke show deze dag,
daarna terug naar het hotel, dineren en
‘s-avonds met een riksja, een driewie-
ler-taxi, naar het centrum. Met vier
man in een taxi waar normaal twee
mensen in zitten, dat kan allemaal
hier! In het centrum is het nog een
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