drukte van belang. Allerlei winkeltjes
voor gebruiksgoederen, prachtig om
hier door te lopen.

Dinsdag 13 januari vroeg op, we gaan
naar Baroda, een tocht van 60 km. Op
het vliegerterrein aangekomen, een
stoffig grasveld met weinig gras en
veel stoffig zand, stond er een perfec-
te wind, we kunnen alles vliegen. Ik
laat voor zo'n honderdvijftig school-
kinderen mijn Eddy-trein op. Wat een
feest bij ieder vliegertje dat uit de doos
komt gaan de kinderen klappend uit
hun bol. De "00000’s” en “aaaaa’s”
waren niet van de lucht. Heel leuk om
dit te doen. Een hele dag goed vliege-
ren vandaag. Dan lekker douchen,
dineren en naar de vlieger-straat met
alleen maar vliegerwinkeltjes. Het
was heel druk in die straat. Je behoef-
de niet zelf te lopen, je kwam toch wel
vooruit. De mensen die vlie-gers
gekocht hadden, hielden deze voor
bescherming boven hun hoofd. Het
was een bijzonder mooi gezicht, al die
vechtvliegers boven de mensen. Het
was heel gezellig in die straat, het leek
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wel kermis, wat een drukte. Allemaal
voor de dag van morgen, want dan is
het de grote vliegerdag! ledereen heeft
dan vrij en gaat de hele dag op het
platte dak van zijn familie vechtvlie-
geren.

Woensdag 14 januari, we gaan naar
Ahmadabad, zo'n 80 km rijden.
Onderweg zijn veel mensen
op hun daken aan het vliege-
ren. Een vrije dag voor al de
mensen en ook voor ons. We
zijn uitgenodigd op het dak
van het hoogste gebouw in het
oude centrum om daar naar
het vliegeren te kijken. Wat
een prachtig gezicht, de lucht
stond vol, maar dan ook stamp
vol met vliegers! Op alle
daken waren familie’s aan het
vechtvliegeren en overal
klonk harde muziek. Een
geweldig spektakel. Na weer
een zeer offici€le lunch met de
pers en het TV-journaal aan-

wezig, gaan we naar het hoog-

ste gebouw in de nieuwe wijk,
een ministerie. Daar moeten
wij tonen wat we waard zijn in
het vechtvliegeren!. Dus kre-
gen we een stapel vliegers en
een haspel met manjha (dit is
een vliegerlijn ingesmeerd
met fel gekleurde lijm en fijn

gemalen glas er op) en dan

—

maar vliegeren tot je vingers haast
doorgeneden waren. Het leverde de
mooiste taferelen op, "hoogwaardig-
heids bekleders en de internationale
vliegeraars aan het vechtvliegeren”.
Het was een heel bijzondere dag, de
lucht echt helemaal vol met vliegers
en dat de hele dag door zo ver men
kon kijken.

Donderdag 15 januari vliegeren in het
gigantische stadion van Ahmadabad.
De rode lopers lagen al uitgerold en er
stonden meisjes op ons te wachten om
bloemen over ons uit te strooien. Er
was wel wind maar door de hoge tri-
bunes waren er veel valwinden en was
er turbulentie. Maar we zijn hier om te.
demonstreren en dat doen we dan ook.
We vliegen echt alles wat we bij ons
hadden tot tevredenheid van het grote
publiek. Om vier uur was het slui-
tingsceremonieel en afscheid van onze
begeleiders. We kregen veel dank-
woorden en een aandenken aan dit bij-
zondere festival door het mooie deel
van Gunjarat. Je leert zo veel van de
armoede en de rijkdom in dit korte
tijdsbestek!

Vrijdag 16 januari. We zijn nu echt
helemaal vrij en kunnen zelf op ver-
kenning in het centrum. Men is druk
bezig alle op straat terecht gekomen
vliegers met het straatvuil op te rui-
men. Ik neem hier gauw nog een paar
foto’s van. Verder door de stad wan-




