vliegers internationaal

Into the wind.

Het voordeel van een verblijf van een
jaar in Amerika is dat je onder andere
een heel andere kijk op het fenomeen
postorderbedrijven krijgt. Het is daar
volgens mij ook allemaal uitgevon-
den, in ieder geval is het de normaal-
ste zaak van de wereld om vrijetijds-
kleding, boeken, cd’s enzovoort per
postbode te laten afleveren. Hoe ik er
dan toe kwam om op een van de laat-
ste dagen van mijn verblijf in
Minneapolis alsnog de catalogus van
het postorderbedrijf Into the Wind op
mijn Nederlandse adres te laten bezor-
gen, weet ik niet meer, maar ik moet
zeggen dat ik van deze daad na acht
jaar nog steeds geen spijt heb gehad.

Omstreeks februari begint de koorts te
kriebelen, zal het rechthoekige tyvek-
envelopje weer mijn postbox weten te
vinden en zal ik dan weer het Stanley-
mes uit de bureaula moeten halen om
het boekje onbeschadigd uit zijn
omhulling tevoorschijn te toveren? De
fout om het met je handen open te
maken bega je maar één keer. En
natuurlijk is het logisch dat een zich-
zelf respecterend vlieger-postorderbe-
drijf tyvek voor z'n envelopjes
gebruikt. En als-ie er dan weer is - de
nieuwe Into the Wind catalogus dan
staat-ie weer garant voor heel wat uur-
tjes rode oren genoegen, oftewel leun-
stoel-vliegeren. Al dat moois samen-
gepakt op al die pagina’s, met tabellen
met hoe precies ze zijn, hoe snel, hoe
wendbaar, en ook nu de dollar weer
hoog staat, hoe prijzig. Daarnaast
geeft de catalogus elk jaar weer een
duidelijk beeld van welke vlieger het
wel of niet gehaald heeft, nieuwe ont-
wikkelingen, nieuwe trends, ach,
eigenlijk is het een overzicht van hoe
het er in onze vlieger-wereld toegaat.
Even dacht ik vorig jaar dat Into the
Wind ook voor een commerciéle
koers gekozen had. In plaats van het
handzame boekwerkje een afwijkend
formaat en schreeuwende kleuren,
bijna  zoals het ~ Wehkamp,
Neckermann of Otto zou betamen.
Wel dezelfde, uitgebreide informatie
maar nu met veel superlatieven, niet
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meer het symphatieke hoekje van,
George Emmons en Jim Glass, de
oprichters van Into the Wind hoe ze
hun best hadden gedaan om alles weer
zoveel mogelijk up to date bijelkaar te
krijgen, maar een tekst dat ze deze
keer de boel maar aan een professio-
neel bedrijf hadden uitbesteed. Ik weet
het aan de malaise in de vliegerwe-
reld, (bedrijven, zelfs winkels houden
op te bestaan, faillisementen bijna uit-
gesproken) maar de catalogus van dit
jaar maakt iets anders duidelijk. Jim
Glass is niet meer en George Emmons
heeft het weer volgens zijn eigen zeg-
gen - en we geloven die man - alles
weer zelf geschreven, de foto’s geno-
men en ook de vliegers zelf gevlogen.
Vijfennegentig pagina’s tjokvol infor-
matie waardoor de catalogus van Into
the Wind het predikaat van Pelham’s
vliegerbijbel zo ongeveer heeft over-
genomen. Vliegt het aan één, twee,
drie of vier lijnen en staat het in Into
the Wind dan moet het een goeie vlie-
ger zijn en dan kun je ongezien naar
de winkel gaan of zelf je handen uit de
mouwen steken. Want om het met die
hoge dollar en de nogal oplopende
verzendkosten bij die aardige mensen
in Boulder, Colorado, te gaan bestel-
len, ach, ik zou het afraden omdat ik
uit ervaring weet dat de postbode
naast de keurige doos ook altijd een
formulier van de douane weet te pre-
senteren waarmee je invoerrechten en
BTW alsnog mag voldoen. En dat

maakt je vlieger, natuurlijk een prij-
sexemplaar, nog eens extra duur.
(Jaren geleden zocht ik in de
Amerikaanse vliegerbladen gewoon
het telefoonnummer van de fabrikant
en benaderde ze rechtstreeks, hetgeen
qua verzendkosten en ook prijs soms
voordeel bracht. TC Ultra ging zelfs
zover dat ik zelf de kleuren mocht uit-
kiezen en meneer Powers nog diezelf-
de dag de vlieger voor me ging maken
omdat ik de tweede Hollander was die
die dag belde. Ik vraag me nog steeds
af wie die ander is geweest, blijkbaar
ook een abonnee van Into the Wind.

Terug naar het vertrouwde handzame
formaat. Op het omslag de beste keus
en dit jaar is het de mij onbekende
Reflexx Espresso geworden, een.
Canadese vlieger voor negenentachtig
dollar. Eén van de vijfenzeventig
stuntvliegers in deze kleine handzame
bijbel, zo’n honderdvijftig in totaal
wanneer je ook de éénlijners meere-
kent, waaronder behalve de gangbare
beginnersmodellen ook exemplaren
van George Peters, Martin Lester en
Joe Scholz te vinden zijn. Nieuw en
opvallend bij de stunters dit jaar: de
Prism Fanatic, een goedkope uitvoe-
ring van de North Shore Radical, de
Italiaanse Winglets, eerder te aan-
schouwen in de vakbladen en alleen
maar via heel erg veel lires te verkrij-
gen, de Geenie, de MEFM, en andere
vliegers die in de loop der jaren naam
gemaakt hebben. En natuurlijk niet




