dagje vliegeren met een zwemclub

Zoals iedereen weet zijn er op deze
aardbol een hoeveelheid ziektes die
besmettelijk zijn. Om al die kommer
en kwel te noemen heb je een zeer
lijvig boekwerk nodig. Wat niet ieder
weet is dat de hobby’s van trainers
soms ook zeer aanstekelijk zijn.
Sommigen laten zich graag meesle-
pen door deze kwaal. Bij de Spatters
is dat al niet anders. Naast zijn passie
voor het zwemmen heeft de trainer
van de selectie een grote gekte en dat
is het vliegeren. Dit heeft als gevolg
dat er onder de zwemmers van de
Spatters al een ruim aantal zich heb-
ben laten besmetten door het virus
van de vlieger of bijna genezen hun
oude kwaal weer de kop op zagen
steken. We praten dan niet alleen
over het simpel oplaten van een vlie-
ger aan een klosje garen, wat trou-
wens schitterend kan wezen vooral
als je de vlieger zelf gemaakt hebt.
Nee we hebben het over alle facetten
van het vliegeren. Het is prachtig om
toerloos rondjes te draaien, achteruit
te vliegeren of een eenlijner vol te
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hangen met windzakken en ankers
e.d. En wie wel eens op de vlieger
dag in Emmen geweest is kan dat
beamen. Pas spannend wordt het als
je vlieger zo groot en sterk is dat je
mee gesleurd wordt. Mooi meegeno-
men is dat het gelijk een vorm van
krachttraining kan zijn. Zo werden er
al een tijdje plannen gesmeed om met
een groep vlieger enthousiasten bij de
club een dagje op stap te gaan. Jurjen
wist een uitstekende plek vlak bij de
TT baan. Het was een weiland van
wel 200 bij 400m groot volgens hem.
Om 10.00 uur werd er die zondag bij
het zwembad verzameld en met
Jurjen Velthuis voorop reden we naar
”onze” vlieger plek. Groot hé werd er
door onze vriendelijke vriend nog
geroepen en wij konden het er alle-
maal wel mee eens zijn. De deuren
gingen los en snel werden de spullen
uit de auto gehaald. Buggy’s,
Nasawings, Deltd’s en parachutes
kwamen te voorschijn. Opeens klonk
er een vreselijke kreet. Shit riep
Patrick Hensema. Ik sta in de stront.

En ja hoor het was waar.
Patrick was met één voet vol
in een koeien vlaai gaan staan
en was tot bijna op zijn enkel
in het bruine goedje weg
gezakt. Ook Robert Jan Geerts
ontdekte dat hij met zijn berg
schoenen wat weg glibberde.
Na een snelle inspectie van
het veld bleek het echt een
weideland te zijn waar tot
voor kort zeer veel koeien in
hadden gestaan die dan ook
over het hele veld gelopen
hadden en hun jeweetwel had-
den gedeponeerd. Daar begon
het gemor al en Jur werd
gelijk uitgemaakt voor stront
joch, maar deze trok alleen
zijn telefoon en belde, met de
bekende grijns om zijn mond
de fietsers, om door te geven
waar we zaten. Maar ja je wil
toch vliegeren en een groot
stuk waar je echt een beetje de
ruimte hebt is niet vaak te vin-
den. Nog voor dat Richard de
Melker, als enige overgeble-
vene van het fietsclubje bij het veld
aan kwam, vlogen de eerste vliegers
al de lucht in en schoten de eerste
achterwerken al door de vlaaien.
Vliegeraars weten dat je wat oudere
kleding aan moet trekken, die rustig
wat vies mag worden. De heer
Velthuis had dan ook zijn kanarie
gele jas aan gedaan, die na een paar
rondjes een wat andere kleur kreeg,
vooral op zijn rug. Toen er dan ook
terecht werd geinformeerd bij hem of
hij die jas nog wel weer schoon
kreeg, vertelde deze dat ze thuis een
wasmachine hadden en dat anders hij
van Jolanda (zijn vrouw) een was-
bord kreeg en hij bij de Beilervaart
mocht gaan zitten. Het was heerlijk
vliegerweer en de wind deed dan ook
heel goed zijn best om het ons plezie-
rig te maken. De buggy’s suisden
over het land heen en weer en wie
wat minder bedreven was suisde heen
en liep terug. Gelukkig voor Richard
hadden meer hun karre-tje meegeno-
men zodat hij alleen met de vlieger
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