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VLIEGER, een uitgave van de Stichting
Nederlandse Vliegerpromotie, verschijnt
tweemaandelijks met brede informatie
over het ontwerpen, bouwen en oplaten
van vliegers en over vlieger-evenemen-
ten in binnen- en buitenland. Het blad
wordt belangeloos door lezers en redac-
tie samengesteld.

Redactieteam. Theo Beerends,

Nico Laan, Gerard van der Loo,

Nop Velthuizen en John Verheij.

Vaste medewerkers: Jan Pit,

Remko v. Reijsen, Bart van Assen,

Bert Jansen, Peter Simons,

Wim Houtman en Frans Nijhuis.
Correspondentieadres voor redactie
en abonnee-administratie.

Postbus 53505 2505 AM Den Haag
E-mail: redactie.vlieger @hetnet.nl
Internet homepage:
http://members.xoom.com/Vlieger
Jaarabonnement Nederland. Een
jaarabonnement loopt van januari tot
januari en kost f 25,-. Verzending januari,
maart, mei, juli, september en november.
Bij tussentijdse ingang inclusief dat jaar
verschenen nummers. Uitverkochte num-
mers worden vervangen door nummers
van voorgaande jaargangen.
Jaarabonnement buitenland. Idem als
voor Nederland, contant geld NLG 30.-
euro 13,63) per jaar of NLG 60,-

(euro 27,27) voor 2 jaar. Per Giro- of
Eurocheck NLG 42,50 (euro 19,29) of
NLG 72,50 (euro 32,95) per 2 jaar.
Betaling. Vanuit Nederland: Stichting
Nederlandse Vliegerpromotie Den Haag,
giro 218572, onder vermelding "VLIE-
GER 2000.”

Vanuit het buitenland: Cheque uitschrij-
ven: Stichting Nederlandse Vlieger-
promotie Den Haag, Postbank Arnhem
banknummer 218572 onder vermelding
"VLIEGER 2000” Cheque toezenden:
VLIEGER postbus 53505 2505 AM Den
Haag Nederland.

Verzekering. Alle abonnees in
Nederland zijn onder voorwaarden zoals
vermeld in VLIEGER 2000/1 verzekerd
tegen vliegerschade.

Overname. Overname van teksten of af-
beeldingen alleen na schriftelijke toe-
stemming van de redactie.

van de redaktie

Met “VLIEGER™ het nieuwe millenium in.

Er zijn nogal wat veranderingen bij onze collega tijdschriften door de hele wereld. De
eerste voortekenen kwamen een jaartje geleden met het samengaan van het toonaan-
gevende Duitse blad ‘Drachen Magazin® (Drama) met ‘Drachen-design’. Niet lang
daarna begon een groepje enthousiaste vliegeraars uit het noorden van Duitsland met
een nieuw tijdschrift; ‘Kites & Friends’ in korte tijd groeide dit uit tot de allure van het
oude ‘Drama’ en zojuist is het eerste nummer verschenen van ‘Kite-Board.DE’. Dit is
uit de handen van dezelfde redactie als ‘Kite&Friends’, maar is volledig gericht op de
beoefenaars van de nieuwe tak van vliegeren ‘Kitesurfen’. Het ligt in de bedoeling dat
de beide bladen om de 2 maanden gaan verschijnen (dat is dus iedere maand een num-
mer!)

Tegelijkertijd is het fraaie Franse blad ook aan het veranderen, het lijkt erop dat ‘Cerf-
Volant-passion” geheel verzwolgen wordt door de ‘Kitesurf” golf. In april verschenen
van deze uitgever de eerste nummers van ‘KiteSurf” zowel in het Frans als in het
Engels.

Nu staan wij als redactie van “VLIEGER’ voor een keus. Hoe gaan we verder?

Met veel enthousiasme werd in 1982 door enkele actieve vliegeraars het vliegeren
gepromoot en uit de kindersfeer gehaald. Op dat moment was het boek Vliegers van
David Pelham de inspiratiebron van veel vliegeraars. “VLIEGER’ heeft samen met
haar lezers door de jaren heen heel wat weten toe te voegen aan het rijtje van ontwer-
pen en voert met trots de doelstelling: “Het bouwen, ontwerpen en oplaten van vlie-
gers te bevorderen en het blad samen met de lezers te vullen”.

De vlieger hobby is nog steeds springlevend, maar de manier waarop die beoefend
wordt blijft voortdurend veranderen. Begin ‘90 jaren hebben we de opkomst van stunt-
vliegers gezien, gevolgd door wedstrijdvliegeren en buggyrijden, daar hebben we onze
inhoud zoveel mogelijk op aangepast. Ongemerkt zijn ook de klassieke

vliegeraars aan het veranderen; ontwerpen worden steeds groter, ingewikkelder en
vaak ook artistieker. Sommige vliegerbouwers zijn ware beeldende kunstenaars
geworden! Je ziet dit vooral op de grote buitenlandse vliegerfeesten en ook in de bui-
tenlandse tijdschriften. Eigenlijk zijn we er trots op dat we in Nederland nog een
springlevend tijdschrift voor en door de vliegeraars hebben.

Maar we willen zeker géén uitstervende dinosaurus worden. Op het moment bieden we
nog weinig voor de nieuwe en snel groeiende groep van vliegeraars die nauwelijks zelf
bouwen, maar alles kant en klaar in de winkel aanschaffen. Toch zoeken ook die men-
sen een plek om over een hobby meer te weten te komen en ervaringen te delen.
Natuurlijk is er op het Internet veel te vinden, maar dat is vooralsnog maar een surro-
gaat voor echte tijdschriften van papier, die je tijdens je ontbijt, of languit op de bank
kunt doorbladeren.
Wij als redactie denken dat de tijd rijp is voor “VLIEGER’ om mee te veranderen.
Wat dat betekent willen we graag ook van u horen, denk bijvoorbeeld aan de volgen-
de suggesties:

Gewoon zo doorgaan

Meer fotoreportages

Meer productbesprekingen (denk aan het buggy artikel in het vorige num-

mer)

Adverteerders gaan toelaten

Dikker worden

Minder bouwbeschrijvingen

Meer bouwbeschrijvingen

KiteSurfen, hoe, wat, waar.

Stuur uw reacties en suggesties per post of e-mail aan uw redactie.

T I S R

Bij de omslag: OKH I vliegers van Herman,Nop,Thea,Theo,Wim,en John:
Collage Niko Laan
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