vlieger omarmt boemerang

Bij het lezen van “east is east and west

is west” (vlieger 99/6) kwamen
onwillekeurig mijn eigen herinnerin-
gen, ervaringen en gedachten naar
boven drijven met daarbij de conclu-
sie dat het met de uitwisseling tussen
het boemerangvolk en het vliegervolk
B beter gesteld lijkt. Ikzelf hou me
nu zo'n 15 jaar intensief
bezig met boemerangs,
u weet wel, die
dingen die
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manier weg-
werpt weer bij je
terugkomen. In die tijd
heb ik heel wat toernooien
van over de halve wereld
bezocht en zeker als er teveel
wind stond voor de boemerangs dan
werd er nog wel eens een vlieger
opgelaten. Ook worden er gezamen-
lijke evenementen georganiseerd
zoals o.a. in Shrewsbury Engeland
waar sinds 10 jaar het internationale
boemerangtoernooi zich afspeelt op
hetzelfde terrein als het grote vlieger-
festival en waar ik meer dan enige
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belangstelling voor elkaar bemerk.
Zou dat Engelse beleefdheid zijn of
kijk ik door een gekke gekleurde bril
want een beetje maf ben ik wel getui-
ge het feit dat ik eens op de boot naar
Engeland tijdens de overtocht op het
zonnedek heb staan vliegeren zodat
de gasten in het benedendeks restau-
rant de verschillende loopings konden
gadeslaan. Ook heb ik eens met mijn
Bulgaarse boemerangvriend een vlie-
ger opgelaten vanaf de Euromast ver-
volgens vastgebonden aan de balus-
trade en ons met de lift van de space-
tower mee omhoog laten voeren zodat
we mijn vlieger van bovenaf kon-
den bekijken. Met mijn boe-
merangs is het hele-
maal een sport om
op onmogelijke
plaatsen te
werpen. Zo
heb ik eens
een boeme-
rang in het
Casino van
Melbourne
laten  rond-
vliegen.
Maar goed, terug
naar waar ik gebleven
was: het contact tussen
vlieger en boemerang, echter
wel van hetzelfde kaliber want de
ultieme demonstratie van samengaan
tussen beide vond zo’n 10 jaar gele-
den plaats op het strand bij Noordwijk
toen ik daar met mijn ACE stond te
vliegeren. Dat was destijds geloof ik
zo’n beetje de enige, nog van hoge-
drukfolie gemaakte, tweelijners die er
te koop waren. Op een gegeven
moment kon ik met mijn twee lijnen
in één hand mijn ACE toch een
looping laten maken, wierp met mijn
vrije hand een boemerang en had een
onbeschrijfelijke ervaring, nu ja ik
beschrijf hem nu toch: twee cirkels,
tegelijk.
Wat minder heftig maar toch duidelijk
aanwezig samengaan constateer ik op
de verschillende vliegerfeesten, ook
indoor, waar ik al vele jaren als boe-




