kleuterklasje. Binnen een dag was de gids
uitgebreid tot drie gidsen voor ons vijven. De
één op één doelstelling is nooit bereikt, we
stonden natuurlijk ook nu elke ochtend op
tijd op.

Vogeltjes in een gouden kooi...

voelden we ons in China. Op een avond, na
het eten hadden we bij hoge uitzondering
een avond geen programma. De
Nederlandse delegatie neemt de kans waar
om te ontsnappen uit de gedirigeerde
voorstelling van mooi China, voorgeschoteld
door de festival organisatie. We nemen een
taxi en ontsnappen. 10 minuten later lopen
we in een volksbuurt waar nog echte
Chinese producten worden verkocht. Nu
hebben we geen gids bij ons die ons van
Chinese musea en
bezienswaardigheden sleept. Geen strak

Bijenkorf, naar

schema en geen door de politie geéscor-
teerde bussen. Voor ons gevoel zijn we echt
ontsnapt en we vergapen ons aan al het
moois in de kleine winkeltjes. Deze openen
spontaan de deuren voor de Westerlingen
met al dat geld. De vrijheid is van korte duur.
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Een zwarte auto met geblindeerde ramen
staat al op de hoek van de straat. We zijn
gespot door de “geheime politie”. lets later
komen studenten de winkeltjes in. Tot onze
verbazing spreken ze vloeiend Engels. Voor
het eerst kunnen we ons goed verstaanbaar
maken en de studenten worden door het
handelsvolk gebruikt om een nog betere prijs
af te dingen in de winkels. Twee “undercover
agenten” komen dan de winkel in. Deze
undercovers zijn net zo herkenbaar als hun
geblindeerde auto, altijd een donker jasje,
dasje, wit hemd, een kort zwart jack en een
te klein tasje onder de arm. De mannen
komen ons enigszins bekend voor en later
die week worden deze meermalen gespot in
ons hotel. Via de studenten wordt ons verteld
dat we snel terug moeten naar het hotel want
deze buurt is veel te gevaarlijk voor toeristen.

Eve commandeert de agenten tot het regelen
van twee taxi’s; onthutst dat hun undercover
ontdekt is kijken ze haar aan. Eve reist al
jaren naar de Chinese festivals en kent de
Chinese cultuur door en door. Als Britse oma
zwemt ze elke dag een mijl, loopt als een

kievit met de stok en blaast flink van haar af,
als een ware Queen Elisabeth. “Come on use
your radio’s and make yourself usefull”

5 minuten later staan er twee taxi’s om ons
terug te brengen naar het veilige vijf sterren
hotel.

“Hurry to wait”
Deze ochtend extra vroeg op. Vandaag was
de dag waarvoor we naar China waren
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