Om kwart over 10 stopt het met de zond-
vloed en om 11.30 uur breekt de zon
door, die ons de hele dag niet meer zou
verlaten. De plassen waren dan ook snel
verdwenen. Snel werd de lucht gevuld
met vele vliegers.

De eerste bezoekers kwamen eraan,
maar ook de televisie en radio melden
zich voor opnames of voor rechtstreekse
uitzendingen. De recordpoging kon
helaas niet doorgaan, omdat de wind te
wisselvallig en te ‘robberig’ was. Jammer,
maar dat mocht de ‘vlieger'pret niet
drukken. De hele dag is het gezellig. De
workshop “vliegertjes maken” is aan het
eind van de dag door de vliegertjes heen.
Het publiek stelde veel vragen. De
opkomst was goed, dat beloofde wat
voor de volgende dag.

Zondag was het eerst weer regenachtig
en er stond een harde wind. Rond 11 uur
stopte de regen en kwamen de mensen
er weer aan. Nog meer dan de dag daar-
voor.

Helaas weer geen recordpoging. Wel
heel veel vliegerplezier. Mooie STACK-
wedstrijden, meetellend voor het
Nederlands kampioenschap, veel buggy-
‘ers en veel éénlijners.

Om 4 uur de eerste grote stortbui van de
dag en de bezoekers zochten een droog
en veilig heenkomen. Voor de organisa-
tie bleef er niets anders over dan alles
opruimen, maar ook dat kon het goede
gevoel over beide dagen niet meer
onderuit halen.

Terugkijkend komen we tot de conclusie
dat deze plek, ergens in “the middle of
nowhere”, voor ons de ideale plek is
voor een vliegerfeest. De volgende keer
hopen we nog meer te kunnen bieden
aan alle vliegeraars en bezoekers (vol-
gens de politie zijn er tussen de 8000 en
10000 bezoekers geweest).

Voor herhaling vatbaar dus en wij zijn al
bezig met de voorbereidingen voor een
volgend jaar. Zodra we toestemming
hebben voor 2003 of 2004 zullen we de
datum zo snel mogelijk bekend maken.
De recordpoging zal zeker op een ander
tijdstip nog doorgaan, daar lezen jullie
nog wel over.

Anne Gispen, Groningen.
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Vliegeren en kamperen op een unieke
locatie!

Ook dit jaar zijn we als ‘Stichting
Wrakhout” weer onder de indruk van de
landschappelijke schoonheid van de
locatie van ons jaarlijks terugkerende
evenement: ‘Vliegerweekend
Camperduin’. Voor twee nachten richten
we een weilandcamping in op 100 meter
afstand van strand en zeedijk. Vanaf de
duinvoet biedt deze plek een prachtig
uitzicht over natuurgebied ‘de Putten’ en
de achter de Hondsbossche Zeewering
gelegen ‘Hargerpolder’ waarvan de ver-
kavelingstructuur hier en daar nog terug
gaat tot in de zeventiende eeuw.

We bieden eenvoudige voorzieningen,
dus goedkoop en op een uniek plekje!
Vliegeraars uit het hele land worden uit-
genodigd hier te komen vliegeren,
demonstraties te geven en/of elkaar te
ontmoeten.

De ‘Stichting Wrakhout' is zelf geen vlie-
gerclub, maar een groep vrijwilligers die
evenementen organiseert in
Camperduin.

‘Luctor et Emergo’.

Vliegeraars hebben soms moeite om een
object de lucht in te krijgen; wij hebben
dit jaar moeite om iets op de grond te
houden. Vrijdagmorgen krijgt de wind
zo'n vat op de op te zetten kantinetent,
dat een deel van het Wrakhoutteam zich
er letterlijk op moet werpen om hem op
de grond te houden. De tent komt niet

onbeschadigd uit dit gevecht tevoor-
schijn; hij wordt met een flinke scheur
afgevoerd naar de reparateur.

Een oplossing voor de vervanging van de
tent wordt gevonden in een truc met
oplegger die door de werkgever van de
voorzitter ter beschikking wordt gesteld.
We vragen ons, als alles is ingericht en
op z'n plek staat verbaasd af waarom we
niet eerder op dit ‘stormvaste’ idee zijn
gekomen.

Feest

Na deze stormachtige start van het week-
end houdt het weer zich verder goed.
Vooral zaterdag is een prachtige zonnige
dag. Het naar het strand toestromende
publiek geniet van de door vliegers
gekleurde hemel.

Er wordt gevliegerd op de dijk en op het
kampeerterrein zelf. Op een aangren-
zend weiland demonstreren STACK-vlie-
geraars hun hobby met toelichting voor
het publiek en in de truck worden door
kinderen vliegers gemaakt.

De hele dag schenken we gratis koffie en
thee voor de deelnemers, publiek en
‘buurtende’ Camperduiners.

Onder aan de dijk trekt ook de door ons
georganiseerde kofferbakmarkt veel
publiek. Kortom, het is even ‘feest’ in
Camperduin.

Na nog een avond en ochtend vliegeren
wordt het ‘kamp’ in de loop van de zon-
dagmiddag weer afgebroken. Het toilet-
gebouw wordt schoongemaakt, de ‘kan-
tine’ uitgeruimd, de water- en elektri-
citeit aanvoer weer afgesloten. Na het
inladen rijdt de ‘kantinetruck’ schomme-
lend over het weiland weg. Het kam-
peerterrein is weer gewoon weiland, de
‘kantinetruck’” weer een gewone vracht-
wagen en Camperduin weer gewoon
Camperduin.

We zijn het erover eens, het is ons ook
dit jaar weer gelukt een sfeervol en
gezellig vlieger weekend te organiseren.
Volgend jaar weer (28 en 29 juni 2003)!

Stichting “Wrakhout” Jan en Marian van

Assem.
“Van alles wat en toevallig bij elkaar”.
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