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Het is hoogseizoen, elk weekend is er
een vliegerfestival in Nederland, dus
STACK news boordevol met festival ver-
slagen. In deze korte periode tussen twee
VLIEGER uitgaven hadden we in
Nederland maar liefs twee tricks- wed-
strijden en twee STACK-wedstrijden. Er is
dus erg veel gebeurd, te veel om te ver-
tellen, maar hier zijn enkele krenten uit
de pap.

15 juni STACK North Sea Cup
Scheveningen.

De perfecte wind.Hoewel we al vele
jaren een wedstrijd houden op
Scheveningen was het dit jaar alsof we
op een ander festival waren. Veel dingen

de wind voorspellingen oost voor de
gehele dag, wind vanuit de stad betekent
turbulente wind op het strand, maar mijn
internetpagina www.windguru.cz had
het gelukkig geheel fout en we werden
getrakteerd op een perfecte Noorden
wind.

Voor mij was het zaak om Paul de Bakker
te gaan verslaan, hij had immers Zelhem
gewonnen en ik was zeker van plan mijn
titel van vorig jaar met hand en tand te
verdedigen. Tegen het eind van de mid-
dag liep de spanning hoog op, het was
duidelijk dat Paul en ik tweede en eerste
zouden worden, echter in welke volgor-
de? Ik mocht met de eer strijken, tenmin-

sssssssssasnssasnsssnnne

werden anders aanpakt en anders geor-
ganiseerd. Sommige dingen liepen fout
andere waren aangenaam veranderd.
Aan de noordkant van de pier staan wij
al jaren, hier hadden we zo'n beetje het
alleen recht opgebouwd, echter erg afge-
zonderd van het festival. Dit jaar was het
dringen om een plekje en onder het
wakend toezicht van de tientallen meters
lange Bert en Ernie, vlogen we zondag
de STACK-wedstrijd. s-Ochtends waren
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ste een week, er was een foutje gemaakt
in de puntentelling, dit betekende dat ik
0,7% minder punten had dan Paul en hij
werd alsnog winnaar. Tja, “Better luck
next time” zei Hans Jansen op de Haar
tegen mij bij de mededeling dat de uit-
slag herzien moest worden. Volgende
wedstrijd Lommel in Belgié. Ik moet win-
nen van Paul anders is het gedaan met
het Nederlands kampioenschap. (Wordt
vervolgd).
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29 juni Tricks wedstrijd Camperduin.
Een schilderachtig plekje Ik was nog
nooit in Camperduin geweest en het is
ook geen groot festival, maar wel erg
gezellig en aan de zee. We stonden in
een duinpan, dus eigenlijk hadden de
wedstrijdpiloten ontzettend veel moeite
om te trick-vliegeren door de valwinden
over de duinen. Er was weinig ruimte en
het veld was hobbelig, maar al deze ont-
beringen droegen bij tot de groepsbin-
ding tussen de piloten.

Naast het wedstrijdveld was er een
bedrijfsuitje van een schilder- en hobby
zaak. Om meer “feeling” met het schil-
dermateriaal te krijgen werd er druk
geschilderd door het personeel, hierbij
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werd dankbaar gebruik gemaakt van alle
vliegerwedstrijd bedrijvigheid voor hun
neus. Uiteindelijk was het leuk te zien
hoe deze bedrijvigheid werd vastgelegd
op het doek.

Zoals al eerder vermeld dit jaar zijn we
met STACK NL begonnen met de Sanjo
Rokkaku wedstrijden. De wedstrijdpilo-
ten wisselen hun tweelijns stuntvlieger in
voor een eenlijns Sanjo. We hebben nog
geen rasechte 1 lijns piloten mogen ver-
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