FOCUS JAN PHILIPSEN

In het buitengebied van St Oedenrode
ligt het huis van Jan Philipsen. Wat een
prachtige vliegerplek om te wonen.
Hoewel, die hoogspanningsleiding...?
“Nou, daar heb ik in al die jaren nog
maar één keer een vlieger in gehad”...

Amerika. Ze maakten toen vooral
Delta’s, doosjes en sleeén.

Aan goede stof komen was in die tijd niet
gemakkelijk. Informeel werd er op zater-
dag via connecties “stiekem” bij Knoop
in Nijmegen stof gekocht, omdat dit van
de bedrijfsleiding niet mocht. Later ging
dit via Gerard van de Loo een stuk

gemakkelijker.

transporteren van vliegers een probleem.
Een andere vliegeraar had nog een oude
vouwwagen over. Deze is door Jan hele-
maal aangepast en ingericht tot “vlieger-
transporteur”. De naam “On-onderbro-
ken verbonden vliegers” is nog een rest-
je van Jan’s plannen om een vliegerwin-
kel op te zetten. Toen hij zich in een later
stadium realiseerde dat hij met die vlie-
gerwinkel zijn hobby kwijt zou zijn,
heeft hij het plan toch laten varen.

Voor Jan is de grote uitdaging van het
vliegeren het maken van een vliegend
model concessies. Vliegers
kopen is geen kunst, het gaat er om dat
je er zelf mee bezig blijft tot het vliegt.
Het blad VLIEGER staat hoog in Jan'’s
vaandel vanwege het ontbreken van
commercie en de ruimte die het biedt

zonder

voor het verspreiden van ideeén.
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Jan heeft mij zijn nieuwe wybervormige
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Jan is een markante verschijning op vlie-
gerfeesten, met zijn lichtblauwe aanhan-
ger: “On-onderbroken verbonden vlie-
gers” genaamd. Hij is vaak de hele dag
bezig met het opbouwen van doosvlie-
gers met zijn 50 x 50 celsysteem, die
slechts zelden het luchtruim kiezen.
Vliegeren doet hij namelijk het liefste
thuis in de wei. Vliegerfeesten zijn voor
Jan vooral leuk vanwege de contacten,
ervaringen  uitwisselen,  problemen
oplossen en ideeén opdoen.

Als jochie van 10 bouwde hij goed vlie-
gende Eddy’s en verkocht deze, omdat
zijn vriendjes ze vaak niet vliegend kre-
gen. Pas vele jaren later kwam het vlie-
geren opnieuw in de belangstelling. In
Nuenen werd er door de middenstand
een “vliegerfeest” georganiseerd voor de
Vietnamese vluchtelingen. Met twee col-
lega’s werd hij door het vliegervirus
besmet: er werden bouwtekeningen
gevonden van Jalberts parafoils en een
van hen haalde een tetraéder uit
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Er werden toen al vliegerfeesten bezocht:
de eerste georganiseerd door Het
Nederlands Vlieger Genootschap. Deze
vliegerfeesten duurden een dag, later
kwamen er festivals die een heel week-
end duurden. Omdat Jan’s vliegerverza-
meling steeds groter werd, werd het

zeiltjes laten zien, die in zijn 50 x 50
systeem komen; binnenkort schrijft hij er
een artikel over voor in dit blad.

We hopen dat we nog veel van je mogen
zien en horen!

Peter Simons, Mierlo..
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