wereldrecord HQ megateam: 46 vliegers!

“Wir haben das Record!!!!”
klinkt het door de luidsprekers op het
vliegerfestival in Liinen onder het toe-
ziend oog van duizenden toeschouwers.
Eindelijk, na 1,5 jaar van voorbereiden,
hebben we het wereldrecord megateam
vliegeren verbroken met 46 piloten.

We hadden geen betere dag en locatie
kunnen uitkiezen. Een heldere blauwe
lucht, een mooie strakke windkracht 3 en
dan het veld, gigantisch. Minstens 350

meter breed en dat op een van Europa’s
grootste vliegerfestivals. En dan te
bedenken dat het veld krap aan was met
de 57 deelnemers die we hadden.
Hieronder een kort verslag van het eve-
nement.

Zelhem.

Na een paar maanden van ontwerpen,
bouwen, voorbereiden, bellen, e-mailen
etc... werd het eindelijk tijd om eens te

gaan vliegen. Vol goede moed deelden
we al het splinternieuwe materiaal uit,
bestaande uit een vlieger, een set lijnen
en polsbanden. Maar de moed zakte ons
al snel in de schoenen nadat de eerste
deelnemers terug kwamen met kapotte
stokken, gebroken lijnsets en soms com-
pleet gescheurde vliegers. Maar na een
goede briefing dan toch maar weer de
wei op. Al gauw ging het beter maar er
werd ons wel een hoop duidelijk... gaan
we het redden voor Linen om 100 men-
sen klaar te stomen voor een wereldre-
cord poging??? Soms moesten we men-
sen nog leren hoe ze een vlieger
moesten vasthouden.

Ik denk dat bij een aantal deelnemers
dezelfde gedachte opkwam en dat dat de
reden is geweest dat we nooit meer iets
van ze vernomen hebben...

Berck

Dan maar op naar het zonovergoten
Berck sur Mer in Frankrijk. Zou het hier
beter gaan? Jawel, hier ging het beter.
Maar we hadden dan ook wat meer erva-
ren teampiloten uit bijvoorbeeld
Amerika er bij. De wind was erg slecht
(weinig wind) en om dan met een groep
van 20 & 30 man een follow te vliegen
treden er al snel problemen op. Hier is
dan ook het idee ontstaan om met meer
groepen naast elkaar te vliegen. Als je
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