namelijk met een groep van 30 man
elkaar achterna zit, komt nummer 1
nooit in het windvenster van nummer 30
en zo is een follow praktisch onmogelijk,
zeker met piloten die weinig team erva-
ring hebben.

Oostende.

Misschien betere wind in Belgié. Beter
niet, harder wel. Met uitschieters naar
100 km/h hebben we daar toch een
degelijke training kunnen neerzetten.
Wel is er veel schade gevlogen. Onder
andere 2 compleet geruineerde vliegers
en heel wat stokken.

Er waren ook een aantal Duitse piloten
mee gereisd naar Belgié en het was erg
goed te zien dat deze groep getraind
had. Hun motto was dan ook: “Uben,
Uben, Uben”.

Norddeich.

Van nu af aan zouden we alleen nog
maar in Duitsland gaan trainen. Dit was
niet zo gek ook aangezien ongeveer 90%
van onze deelnemers Duits was. Hier
hadden we dan ook wat meer opkomst
dan voorgaande trainingen.

Norddeich was absoluut de beste en
mooiste training. Zaterdagavond hebben
we de beste piloten uit de groep gehaald
en hiermee een nachtshow gevlogen.
Voor het eerst een demo op muziek met
de piloten. Voor deze demo hebben we
het nummer “The Final Countdown” van
“Europe” gekozen. Deze muziek sloeg
70 aan dat we deze muziek ook gebruikt
hebben voor de uiteindelijk record

poging.

Tijdens de nachtshow stond er weinig tot
geen wind maar alle piloten hebben hem
uitgevlogen zonder te crashen. Ook de
trainingen overdag gingen perfect!! Dat
kon niet meer mis gaan!

Burhave.

Ook hier was de opkomst nog redelijk te
noemen, alleen een training hebben we
niet echt gehad. Er was geen ruimte op
het festival wat wel beloofd was. Een
weekendje rust dan maar...

Wel hebben we op zaterdag nog een
demo gevlogen met zo'n 30 man, maar
de ruimte was er niet en zeker de ruimte
in de lucht, met alle eenlijners, was krap.
Helaas.

Hooksiel.

Hier hadden we wel de ruimte, een
eigen veld. Alhoewel veld??? Een
paardenrenbaan. Daar was op zich niets
mis mee alleen zat er om de 50 meter
een diepe groef, en dat hebben heel wat
piloten geweten ook.

De opkomst was hier laag te noemen. Er
hadden zich heel wat mensen aange-
meld via internet maar uiteindelijk kwam
minder dan de helft maar opdagen. Maar
goed, de piloten die er waren pakten het
serieus aan en ook hier zijn we weer wat
dichterbij ons doel gekomen.

Cuxhaven.

Toch wel een van de grootste festivals
van Duitsland. De lucht stond echt bom-
vol het hele weekend. Nergens was meer

een plekje vrij, behalve op ons veld. Hier
was de ruimte wel, voor eenlijners
althans, voor ons aan de krappe kant.
Maar goed in de ochtenden hebben we
op het hoofdveld staan trainen.

Ook hier hadden horden mensen zich
weer aangemeld en uiteindelijk hebben
we ook maar minder dan de helft mogen
begroeten.

Potsdam.

Dit was toch wel de beste training van
het jaar; heerlijk genieten van de andere
vliegeraars met een biertje in de hand.
Hier was de opkomst echt triest. 1 deel-
nemer terwijl er zich een stuk of 15 had-
den aangemeld, daar rij je dan een heel
eind voor.

We zijn toen afgereisd met een heel
zwaar hoofd in het hele gebeuren. Ons
doel was 100 deelnemers, die hadden
we ook wel, maar één van de eisen was
dat men minimaal 2 trainingen moest
bijwonen. Hier voldeden slechts een stuk
of 50 deelnemers aan.

In de weken voor Liinen hebben we alle
piloten een e-mail gestuurd met daarin
de vraag of ze naar Liinen kwamen ja of
nee. Hier hebben ongeveer een stuk of
60 mensen ja op geantwoord.

Met de 100 die we in het begin van het
jaar in gedachten hadden toch wat wei-
nig, maar gebleken is dat 57 deelnemers
toch wel het uiterste was. Alleen de
ruimte die je nodig zou hebben voor 100
man is al gigantisch.

vlieger 2004 no 1




