bedankbrief Mark Collewijn

Het HQ Demoteam “Team Flying Circus on tour” onder leiding
van Mark Collewijn uit Doesburg heeft, na ruim anderhalf jaar
van voorbereiding en vele zware trainingen in Nederland,
Belgié, Frankrijk en Duitsland tijdens het 14e vliegerfestival te
Liinen van 17 — 19 oktober 2003 op zaterdag 18 oktober om
16:20 uur een geslaagde poging gedaan het wereldrecord team-
vliegeren te verbeteren. Het oude record stond sinds 1994 op
34 deelnemers, na de succesvolle poging in Liinen staat het
record thans op 46 deelnemers.

Nu terugkijkend op het gehele jaar kunnen wij als organisatie
alleen maar de goede inzet van alle deelnemers en vrijwilligers
aan de gehele operatie prijzen en is het voor alle betrokkenen
een opluchting dat het record staat. De recordpoging zou wor-
den ingeschreven in het “Guinnes Book of Worldrecord” maar
nu blijkt dat ze geen categorie hebben voor dit record en wordt
het dus niet opgenomen. Wij als organisatie zijn hier zeer
bedroefd over.

Tijdens de recordpoging is een van tevoren vastgestelde “routi-
ne” gevlogen, die bestond uit een drietal figuren, die synchroon
door elke deelnemer (piloot) gevlogen moest worden: een zoge-
naamde “liggende acht”, een “box” (vierkant links/rechts) als-
mede de “ladder down” (horizontale lagen). Er is gevlogen in
vier groepen van ongeveer 15 piloten.

De recordpoging werd uitgevoerd door 57 deelnemers waar-
van, door de driekoppige jury, 11 deelnemers zijn uitgesloten
doordat zij de routine niet kompleet beéindigd hadden. De suc-
cesvolle recordpoging werd door de 45.000 toeschouwers
(opgave politie Liinen) met zeer groot enthousiasme ontvangen.

Deze recordpoging werd mogelijk gemaakt door de volgende
sponsors:

Invento/HQ, Duitsland (Dekjes / Polsbanden / Banners / druk-
werk / veldafzetting), Avia Amerika, (stokken en Framemateriaal
) en Blue Line Amerika (lijnen). Invento/HQ had toegezegd de
door elke deelnemer betaalde € 75.= voor de vlieger en lijnen-
set (na de recordpoging werd het materiaal pas eigendom) te
schenken aan een goed doel n.I. War Child. Na de recordpo-
ging werd aan War Child een cheque overhandigd

van€ 6.000,=

Speciaal voor alle  Kiterecord piloten, ~Crew members en
Sponsors een woord van dank namens hoofd organisator Mark
Collewijn die in de voorbereidingen een zware privé tijd door-
maakte:

Na ruim anderhalf jaar van voorbereidingen door mijzelf en
Rini Ton hebben jullie het voor mij mogelijk gemaakt om een
droom te verwezenlijken. Ik ben jullie allen hier zeer dankbaar
voor. We hebben bewezen dat we ook zonder wedstrijd-piloten
en -teams met hard trainen een record kunnen neerzetten. De
zeer zware laatste maanden van de voorbereidingen en de
tegenvallende opkomst op een aantal trainingen, zeker de laat-
ste twee trainingsweekenden, waren voor mij en niet te verge-
ten Rini een grote teleurstelling. Wij kregen uiteindelijk weinig
hoop op een goede afloop. Nadat ook nog eens in september
voor mijzelf de grote klap kwam van de scheiding met mijn
vrouw, heb ik het hele record weggedrukt en was ik emotioneel
niet in staat de voorbereidingen verder door te trekken. Ik ben
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blij met de vele vrienden die direct mijn werkzaamheden heb-
ben overgenomen, zodat ik mijn tijd kon gebruiken om mijn
privé problemen zo goed en zo kwaad als het kon op te lossen.
Nu we het record achter de rug hebben, krijg ik eindelijk de rust
die ik nodig heb om de verwerking van mijn scheiding een
plaats te geven. Ik heb dan ook zaterdag 18 oktober 2003
beleefd als een verlossing, maar kon mij toen niet goed uiten
vanwege mijn privé-situatie en zag het behaalde record met een
hele grote zwarte rand. Ik hoop dat jullie hiervoor begrip heb-
ben. Nu ik rust heb, wil ik heel graag de volgende mensen uit
de grond van mijn hart bedanken voor al het werk dat zij ver-
richt hebben om mijn droom te verwezenlijken.

Zonder deze mensen was het record nooit tot stand gebracht! Al
het grafische werk, maar ook mijn mentale ondersteuning:
Rini Ton Zonder hem was het record nooit geworden wat het

Jaap & Joke Ton voor al het administratieve werk.

Voor al het vertaalwerk voor de website en brieven: Theijo The
Red Baron, Paul Wessling (Vliegervereniging Flying Circus)
Robert van Weers (Nieuw Zeeland), Kurt Simon (Team
Multiflight), De crew members op het veld:

Jan Heuzinkveld, Marcel Scholte, Coert Eilander, Marcus
Mussman, Manfred Schéne, Christian Laskowski, Uwe
Schwettmann, Sabine Wieting, Heinz Hoffmeier.

Alle personen die op de grote dag zelf als Veldcrew hebben
geholpen:  Nordhorn Kite fliers, Sonja & Ronald Bruening,
Marina & Hans Collewijn.

Leden van team Multiflight

En iedereen die ik niet direct gezien heb en hier dus vergeten
ben.

En niet te vergeten onze sponsors: Invento/HQ , Blue-Line, Avia
( Kurt Degener), Kultur Nord.

Ook wil ik nog even stil staan bij ons goede doel “War Child”
voor de prettige samenwerking.

De drie medewerkers waar wij contact mee hebben gehad
waren zeer

enthousiast.

Graag wil ik ze bedanken en hoop dat de € 6.000,= goed op
zijn plaats komt. Ikzelf ben tevreden met het eindresultaat al
had het natuurlijk altijd beter gekund.

En natuurlijk alle 58 deelnemers, ik ga ze niet bij naam noemen
want dan komen we plaats te kort, zonder hun inzet was het
record niet geworden wat het nu is.

We kunnen alleen nog maar zeggen dat de 42 deelnemers die

zich diep mogen schamen dat ze er niet bij waren.

Langs deze weg wil ik nogmaals iedereen hartelijk bedanken en
ik hoop dat alle recordpiloten volgend jaar op een nader te
bepalen tijd en plaats op een relinie komen om het nog eens
dunnetjes over te doen. En hopelijk voor mij dan in betere tij-
den.

Vriendelijke groeten Mark Collewijn.




