strijd der titanen
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Op een van mijn laatst bezochte vlieger-
festivals werd een Trilobyte van Peter
Lynn opgelaten. Helaas was het ding niet
erg stabiel en beroerd gepositioneerd
waardoor het regelmatig over het vlie-
gerveld scheerde. Toen het takkeding
dan ook voor de zoveelste keer door
mijn lijnen vloog en er dit keer spaghetti
van maakte, moest ik me inhouden om
niet te gaan schelden.

Tijdens het diner die avond kwamen we
uiteraard weer terug op het beroerde
gedrag van de Trilobyte. De algemene
conclusie was dat dergelijke titanen een
spectaculair gezicht zijn voor omstan-
ders, maar een vliegerfestival vaak te
veel domineren. Het zou daarom leuk
zijn als er meer met zo'n ding mogelijk
zou zijn.

Geinspireerd door de varianten op vlie-
gergevechten in Azié en de vaak hilari-
sche verhalen over de groot formaat
Sanjo Rokkaku gevechten, kwam ik op
het idee van de “Strijd der Titanen”. Er
zijn namelijk variaties op het vechtvlie-
geren waarbij niet de lijn van de tegen-
stander wordt doorgesneden, maar waar

de vlieger die het langst in de lucht blijft
de winnaar is. Door strategisch inzicht
en goede kennis van het vlieggedrag
kunnen hele kleine vliegertjes het dan
vaak winnen van de grotere. Een derge-
lijke variant met reusachtige soft-kites
zou volgens mij een publiekstrekker zijn.
In plaats van een, vrij onaantrekkelijke,
statische tentoonstelling van deze vlie-
gers, wordt het dan een zeer dynamisch
geheel waarbij veel meer vliegeraars
betrokken zijn. Natuurlijk zal door
middel van een doordachte regelgeving
schade aan vliegers en vliegeraars tot
een minimum beperkt moeten worden.
Maar daartegenover staat dat vlieggedrag
beter bekend wordt en dat er meer toe-
schouwers worden aangetrokken.

De Vliegerende Hollander, Bart van
Assen, Indonesié.




