Focus op Maarten van Hienen.

“Dol op patchwork en reizen”

In de jaren negentig was hij vaak te vin-
den aan “t OOR” in Almere. Als een
van de organisatoren van het festival
“vliegeren bij 't Oor”. Hij was ook jaren-
lang (bestuurs)lid van de vliegerclub
“Up-Wind Flying Objects”. Helaas is
deze club enkele jaren terug opgeheven.
Nu is hij lid van andere clubs, Tako Kichi
en Wynp(st, om op de hoogte te blijven
en vaak om mee te doen. Ik ken hem al
heel wat jaren. Maarten van Hienen ( 46
jaar) is een dol enthousiaste vliegeraar
die vele uren achter de naaimachine
doorbrengt. Zo'n 17 jaar geleden begon-
nen met Stuntvliegers, volgde na een
tijdje de overstap naar de éénlijners. Hij
bouwde tot voor een aantal jaren vooral
doosvliegers. De laatste jaren zijn het
Parafoils, Flowforms en Japanse vliegers
die onder zijn naaimachine vandaan
komen. Gevraagd naar het waarom van
deze overstap, antwoordt hij dat dat
vooral komt doordat hij helemaal gek is
van Patchwork. Hij is daarom op zoek
naar vooral grote rechthoekige of vier-
kante vliegervormen waarop hij zijn
Patchworkontwerpen kwijt kan. Veel van
zijn vliegers bestaan dan ook uit honder-
den (soms zelfs duizenden) lapjes, waar
soms maanden werk in zit. Kleine vlie-
gers bouwt hij niet, meestal zijn het
behoorlijke “lappen”. Op mijn vraag
waarom, antwoord hij kortweg: “lk hou
niet van dat gepriegel en aan die dunne
lijntjes snij ik m’n handen altijd open”
Een ander opvallend detail is, dat hij
nooit aan één vlieger tegelijk werkt.
Maarten:"Meestal ben ik wel met
vier/vijf verschillende vliegers bezig.
Dan is er tenminste afwisseling en op
Maandag is het altijd lapjes aan elkaar
naaien”. Samen met de oud U.F.O.leden
uit Almere, Frits Groenhart, Victor Smit
en Raymond de Graaf, bouwen ze elke
maandagavond aan hun vliegers.
Volgens Maartens echtgenoot is dat “z'n
vaste naaiavondje” Maarten: “Doordat
we met z'n vieren met onze naaimachi-
nes aan een tafel zitten is de ruimte
natuurlijk beperkt. Dat geeft mij de gele-
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genheid om het kleine werk te doen en
op andere avonden wanneer ik de ruim-
te heb doe ik het grote werk, vandaar dat
ik altijd met zoveel tegelijk bezig ben. Zo
probeer ik ondanks m'n drukke werk-
zaamheden toch nieuwe vliegers te
maken.. Het houdt ook het contact met
oud leden. Op deze avonden worden
ideeén uitgewisseld en komen er
prachtige verhalen los. Zo heeft
Raymond (de Graaf red.) onlangs een trip
naar Zuid-Afrika gemaakt. Ja dan wordt
er weinig gebouwd die avond, maar het
is wel reuze gezellig, tot een uur of tien,
half elf zitten we achter de naaimachine

en daarna komt er een glas op tafel met
een goeie sigaar en dan wordt het al
gauw erg laat”aldus Maarten.

Zelf is hij ook al in diverse werelddelen
geweest. Jordanié, India, Turkije,
Frankrijk, Duitsland, Denemarken en
Engeland om er maar een paar te noe-

men. “Dat waren leuke ervaringen”.
Vorig jaar in Bursa (Turkije), samen met
een paar Duitsers (en ondergetekende)
zitten vliegeren op een Skihelling bij
een temperatuurtje van een graadje of 32
is het wel even slikken. Een radiostation
had ons uitgenodigd. Een ware beleve-
nis. Allemaal Hexagon vliegers en daar
stonden wij tussen, met ons hightech
materiaal. Of in de woestijn tussen
Jordanié en Saudi-Arabié een vliegertje
oplaten doet ook niet iedereen! En wat te
denken van India!!! De cultuurschok die
je mee maakt als je zo'n land bezoekt is
enorm! Het is een totaal andere wereld,
wat denk je als je toestemming krijgt om

bij de Taj Mahal, naar mijn idee het

mooiste bouwwerk ter wereld, te mogen
vliegeren. En het is natuurlijk een gewel-
dige ervaring om een dikke twee weken
met o.a Scott Skinner en Tall Streeter
door zo'n land te trekken. Vooral als
zulke ervaren rotten met bewondering
naar je vliegers staan te kijken. Als ik de
kans krijg ga ik zo weer, mits het werk en
thuis het toelaten natuurlijk”. Volgens
Maarten is het reizen één van de boeien-
de kanten van het vliegeren, “Ja voor mij
heeft vliegeren eigenlijk alles in zich wat
me boeit. Ik kan m'n “creatieve ei” er in
kwijt, ik kan lekker knutselen en lekker
in de buitenlucht bezig zijn en ik reis
graag, wat wil je nog meer?” Op mijn
vraag of er ooit nog een vervolg komt op
“vliegeren bij 't Oor”en de Dutch Kiters
Exchange, schiet hij in de lach! “lk moet
je eerlijk zeggen dat het regelmatig ter
sprake komt, de gemeente Almere heeft
me enige tijd geleden nog een keer
gebeld om te vragen of ik het niet weer
opnieuw op poten wilde zetten. M'n
grootste probleem is tijdgebrek maar ik
sluit het zeker niet uit. En wat betreft de
Dutch Kiters Exchange, ik vind dat jullie
dat idee in Drachten prima hebben over-
genomen, dus daar ligt zeker niet m'n
prioriteit, nee doe mij dan maar een
nieuw festival in Almere!”

Henk Boelens, Drachten.|
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