vliegerfeest libanon

Vliegerervaringen in het
Midden-Oosten. 5 t/m12 juni

Een aantal jaren geleden ontving ik een
uitnodiging om te komen vliegeren in
Libanon. M'n eerste reactie was toen
“geen haar op m’n hoofd die er aan
denkt!”. Voor diegene die mij een beetje
kent, weet dat ik gauw klaar was met
denken, want zoveel haar heb ik niet.
Op het vliegerfeest in het Zuid-Franse
Frejus in 2002, liep ik Sami Sayegh tegen
het lijf. Hij bleek de organisator te zijn
van het feest in Libanon. We raakten
gezellig in gesprek en hij wist me te ver-
tellen, dat het inmiddels al ruim 10 jaar
redelijk rustig was in Libanon. Afgelopen
jaar kon ik door drukke werkzaamheden
helaas niet, maar dit jaar moest het er
maar eens van komen. Dat lang niet
iedereen op de hoogte is van de huidige
situatie in Beiroet/Libanon, was te mer-
ken uit de reacties die ik ontving, als ik
vertelde dat ik naar Beiroet ging.
Antwoorden als: “ben je levensmoe?”,
“je overhoop laten schieten met een vlie-
gertje in je hand” en “ben je goed verze-
kerd?”, waren normaal. Samen met m’n
vliegermaat Frits Groenhart besloot ik de
gok te wagen en te gaan. Via een tussen-
stop in Praag kwamen we midden in de
nacht in Beiroet aan. De gebruikelijke
perikelen van douane en visa vielen
mee, na een uurtje stonden we buiten.
Een busje van de organisatie stond al
klaar om ons naar het appartement te
brengen. Het aantal vliegeraars was
beperkt, we verbleven met z'n allen in
hetzelfde appartement. De groep
bestond uit Claudia en  Rolf
Zimmermann en Jurgen Ebbinghaus uit
Duitsland,  Olivier ~Raymond  uit
Zwitserland, een 6-tal Fransen en wij als
de Nederlandse afvaardiging. leder zou
op een bepaalde dag een workshop
geven, wij waren meteen de eerste dag
aan de beurt. De workshop zou plaats
vinden in een kinderspeelparadijs. Op
weg daar naar toe was al duidelijk, dat
de oorlog z'n sporen na gelaten heeft.
Overal stonden nog kapot geschoten
gebouwen, hoewel er ook hard gewerkt
wordt aan de wederopbouw. De vrijdag,
zaterdag en zondag waren ingeruimd
voor het eigenlijke vliegerfeest. In het
westen zijn we gewend om een vlieger-
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feest op een locatie te organiseren, publi-
citeit te maken en dan komt het publiek
vanzelf wel. Daar werkt het kompleet
anders, dat was duidelijk te merken op
de vrijdag. Plaats van handeling was het
ten noorden van Beiroet gelegen Tripoli.
De vliegerlocatie was een stuk straat
(boulevard wil ik het niet noemen) aan
zee. De weg werd door de plaatselijke
bromsnorren gewoon afgezet en vliege-
ren maar. De boel werd opgesierd met
een tweetal fanfarekorpsen, die een
onderlinge wedstrijd hielden in het vals-
spelen. Het korps met de witte overhem-
den en blauwe broeken heeft naar mijn
mening gewonnen. In dit soort landen
ontkom je ook niet aan handen schud-
den en eten met de plaatselijke notabe-
len. De pers was ook in ruime mate ver-
tegenwoordigd en deze notabelen willen
dan ook maar wat graag met je op de
foto of voor de camera om aan hun eigen
publiciteit te werken. Maar ja dat hoort
erbij. Hoewel Tripoli een miljoenen stad
is viel de publieke belangstelling me wel
tegen, met een paar honderd man hield
het wel op. Zaterdag was het zuidelijk
van Beiroet gelegen Jeyeh de plaats. Een
zeer luxe strandressort was onze gast-
heer. Echter de voor ons bestemde ruim-
te was niet veel groter dan twee huiska-
mers. Gelukkig bleek ter plekke, een
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naast het ressort woonachtige miljonair
bereid een deel van zijn gigantische tuin
ter beschikking te stellen. Hierdoor had-
den we in ieder geval een beetje de
ruimte om wat vliegers op te laten. De
bezoekers van het strandressort kwamen
duidelijk niet voor het vliegeren, maar
voor het strand, de zon en elkaar. Gevolg
was dat de belangstelling voor de vlie-
gers gering was. Leuk was wel, dat er een
aantal vliegeraars uit Syrié gekomen was
om ons de zaterdag en zondag gezel-
schap te houden. De zondag was een
ander strandressort aan de beurt in het
nog zuidelijker gelegen Rmeileh. Hier
was iets meer ruimte op het strand en
een naastgelegen braakliggend terrein.
Maar ook hier hadden de bezoekers
meer aandacht voor andere zaken dan
onze vliegers. Wat inmiddels wel duide-
lijk was, is dat vliegerfeesten in dit soort
landen draait om publiciteit en niet zo
zeer om toeschouwers. De organisatie
was dan ook zeer tevreden over de aan-
dacht van de pers. We hebben genoten
van het mooie weer, de aandacht en de
gastvrijheid van de bevolking en van vij-
andelijkheden hebben we niets gemerkt.

Maarten van Hienen, Almere.




