weken in Engeland te hebben ver-
toeft, had de combinatie van
regen en af en toe wat zon haar
uitwerking op de tuin niet gemist.
We besluiten lekker buiten te
gaan zitten, om te praten over het
onderwerp waarvoor ik gekomen
ben: vliegeren. Degene die al wat
langer meelopen in het vliegerwe-
reldje zullen haar ongetwijfeld
kennen. Jarenlang was ze een
welkome gast op de Nederlands
Vliegerfeesten. De laatste jaren
brengt ze het grootste deel van het
vliegerseizoen door in Engeland,
het land waarmee ze een warme
band onderhoudt. Daardoor zien
we haar de laatste jaren weinig in
Nederland. Eind jaren tachtig is
ze door puur toeval in aanraking
gekomen met het vliegeren. Een
toenmalige collega nodigde haar
uit om mee te gaan voor een
bezoek aan de vliegerwinkel in
Alkmaar. Als vaklerares handvaar-
digheid zag ze meteen wel moge-
lijkheden en schafte zich terplek-
ke wat rood en blauw spinnaker
aan. Door haar werk kende het
gebruik van de naaimachine voor
haar geen geheimen, dus de eer-
ste vlieger werd meteen een klei-
ne cody met verlengde vleugels.
En zoals zo vaak gebeurt, het vlie-
gervirus sloeg weer toe. Direct
werd aan een tweede project
begonnen, een  doosvlieger.
Doordat ze al snel in contact was
gekomen met de Tako Kichi leden
Toon Hannink en Cas en Tine
Horn, werd haar horizon snel ver-
breed. Het geld dat oorspronkelijk
gespaard was voor een nieuwe
fiets werd omgezet in een vliegtic-
ket naar Thailand om daar haar
eerste vliegerfeest te bezoeken.
Daardoor kreeg haar nieuwe
hobby een enorme vlucht. De
kontakten die ze in Thailand had
opgedaan zorgde voor nieuwe uit-
nodigingen en inmiddels heeft ze
haar vliegers over de hele wereld
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opgelaten. Na de doosvliegers
van het eerste uur kwam ze al
snel op de Sode. Tegenwoordig
maakt ze nog uitsluitend deze tra-
ditionele Japanse “kimono”.
Janneke heeft daar inmiddels een
dusdanige precisie in bereikt, dat
alleen al aan het ontwerp weken
en zelfs maanden denk- en teken-
werk vooraf gaat. De patchwork
patronen worden daarna met een
ongelofelijke nauwkeurigheid in
elkaar genaaid. Het stoort haar
dan ook wel eens dat haar ont-
werpen klakkeloos worden geko-
pieerd. Echter nooit met de kwali-
teit die een echte “Janneke
Groen” uitstraalt. “Een vlieger
maak je in eerste instantie voor
jezelf. Zorg dan ook voor een ori-
gineel patroon en kopieer niet.”
De precisie waarmee Janneke
haar vliegers maakt, is ook terug
te vinden in haar atelier. De term
atelier lijkt soms wat overdreven,
maar is bij Janneke op haar plaats.
Een grote kippenren achter in
haar tuin is volledig verbouwd tot
een werkplaats, die de term “ate-
lier” waardig is. Rollen spinnaker
hangen keurig gerangschikt op
kleur aan de wand. In het midden
van de goed verlichte en ver-
warmde ruimte bevindt zich een
enorme werktafel met glasplaat
voor het uitsnijden van het spin-
naker. Aan twee zijden van de
werktafel zijn naaimachines inge-
bouwd precies op dezelfde hoog-
te als de werktafel. Het moet dan
ook een waar genoegen zijn om
hier in alle rust (voor zover de
radio niet aanstaat!) aan vliegers
te kunnen werken. Deze fraaie
ruimte vormt dan ook zeker de
basis voor de kwaliteit, die
Janneke’s  vliegers uitstralen.
Jammer, dat we die in Nederland
zo weinig kunnen bewonderen.

Maarten van Hienen, Almere.
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