vervolg marconi

De foto van de man onder de vlieger is een van de zes vliegers, die door Marconi naar St. John’s werden gebracht.
Het is de enige complete met frame en toom. Een beschrijving is hiervan gegeven.

hemel egaal grijs. Het was niet te ver-
wachten dat de stormwind spoedig zou
verminderen. Hij keek van achter zijn
momentele bescherming door de vlieger
naar mr. Paget, toen die naderbij kwam
na een discussie met mr. Marconi en mr.
Kemp.

Hij bevond zich nogal onverwachts
temidden van Guglielmo Marconi’s team
van radio verbindingsmensen. Hij ver-
wonderde zich over deze mensen met
hun doel om afstanden te trotseren met
vreemde apparatuur en hun idee was
heel moeilijk te begrijpen. De voor het
seizoen aangenomen leerling Holbrook
was ingehuurd om de kisten met appara-
tuur te verplaatsen van de haven naar de
top van Signal Hill, een grote, prominen-
te rots die uitzag vanaf het vaste land
over de Atlantische Oceaan en de
beschermde haven van St. John’s aan de
andere kant. Nadat hij geholpen had de
kratten te verplaatsen vanaf de ss
Sardinian, had mr. Marconi hem
gevraagd te blijven om hem te helpen de
ballonnen en vliegers op te laten, waar-
mee hij van plan was een lange draad
antenne op te tillen. Hij had aan
Holbrook uitgelegd, dat er een poging
ging plaatsvinden radiosignalen uit de
lucht op te pikken; signalen die zouden
worden uitgezonden over een afstand
van 2100 mijlen met een zender vanaf
het Poldhu station in Cornwall,
Engeland. “In orde,” zei Padget, “laten
we het nog eens proberen” Holbrook
veranderde van plaats en nam de vlieger-
lijn op een afstand van 50 voet tegen de
wind in op. Hij en de anderen trokken.
De zware lijn ging strak staan, de vlieger
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steeg op en slingerde wild van de ene
naar de andere zijde. De turbulente
wind, een veel voorkomend gedrag bij
Signal Hill, maakte het moeilijk de vlie-
ger rustig te krijgen op de vereiste hoog-
te voor de antenne. De antenne was aan
de ene zijde bevestigd aan de vlieger en
aan de andere zijde aan een in de grond
liggende grondplaat Het vliegen van de
vlieger met dit extra ankerpunt en in
deze sterke wind was een uiterst moeilij-
ke zaak. Bijgestaan door George Kemp,
Paget en andere locale arbeiders, leden
Holbrook’s armen veel pijn onder de
kracht van de grote vlieger.

De vliegeraars hielden echter in de
koude wind vol. Marconi en Kemp gin-
gen het gebouw binnen en sloten de
deur. Binnerr bevond zich een draadloze
ontvanger, bekend als een “coherer”, die
bevestigd was aan een draad door het
raam en aan de golvende en door de
vlieger opgetilde onstabiele antenne. In
de warmte bij de houtkachel met de hui-
lende wind buiten, luisterden Marconi
en Kemp aandachtig naar een uitgezon-
den signaal vanaf de verre kust van de
Atlantische Oceaan.

De vlieger bokte nog steeds in de sterke
wind. Hij trok ruw aan Holbrook zijn
armen. Vandaag, 12 december 1901 was
reeds half voorbij. Zijn handen deden
door de handschoenen heen pijn, terwijl
hij hardnekkig de lijn vasthield. Hij zou
blij zijn met zijn dagelijkse beloning van
$ 1, die Mr. Marconi hem persoonlijk
zou overhandigen aan het einde van het
werk.

Binnen nam Mr. Marconi een langwer-
pige telefoonontvanger op. Hij hield die

vlak bij zijn oor en luisterde naar het sig-
naal, waarvan hij geloofde dat het de
Atlantisch Oceaan kon overbruggen. Het
signaal was de vorige dag niet gehoord.
De spanning was te snijden, maar de
radiopioniers bleven kalm en aandach-
tig, hopend op een geluid.

Toen, uit de ether, zwak doch duidelijk
aanwezig — kwam het geluid van drie
punten — de Internationale Morsecode
voor de letter “S”. Het afgesproken sig-
naal was boven de statische geluiden
hoorbaar uit de ontvanger. Daar was het
weer. Marconi gaf rustig de ontvanger
aan George Kemp. Hij luisterde.
Opnieuw kwam het signaal en Kemp
knikte.

Buiten bleef de vlieger met de antenne
trekken en van de ene naar de andere
zijde rukken. Hij bleef echter vastzitten
aan Holbrook en twee andere mannen
van St. John’s, Jim Hohan en
PeterEdstrom, die voor Paget werkte. De
Atlantische Oceaan was overbrugd met
de draadloos signaal! Het had de anten-
ne die omhoog gehouden was door een
vlieger bereikt. Landen over de gehele
wereld waren dichter dan ooit tevoren
tot elkaar gekomen door deze communi-
catie.
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