DETAILS BETREFFENDE DE
TRANSATLANTISCHE UITZENDING
MET DE NADRUK OP VLIEGERS.

Het plan om de Atlantische Oceaan te
overbruggen met radiosignalen was niet
gehaast genomen. Vroeg in 1900 had
Marconi zijn visie aan de Company
voorgelegd en ondernam toen stappen
voor de volgende twee jaar om zijn doel
te bereiken. Zoals bij veel gewaagde
plannen ondervond hij tegenslagen op
de weg naar succes. De Marconi
Company bestond slechts drie jaar en
was op 20 juli 1897 opgericht. De
Company verkreeg het eerste patent ooit
verleend voor een radio communicatie
systeem en streefde
er naar daarin de lei-
ding te behouden.
Marconi’s radio sys-
teem trok veel aan-
dacht.
Wetenschappers en
investeerders uit
andere naties zagen
er een enorm zaken-
potentieel in. Zij
begonnen de radio-
innovatie door te
zetten, waarbij ze
andere systemen die
niet beschermd
waren door het
patent, ontwikkel-
den. Het betrouw-
baar overbruggen
van aanzienlijke
afstanden zonder
draadverbinding was
het doel dat ten grondslag lag aan het
veroveren van een plaats op de markt.

De bekwaamheid van Marconi om grote-
re afstanden te overbruggen groeide met
verbeterde instrumenten, vonk-vermo-
gen en antenneontwerpen. Hij was er
van overtuigd, dat de golf transmissies
niet beperkt waren tot de horizon (line-
of-sight). Hij was zelfs in staat om radio
ontvangst te demonstreren van “over de
horizon” met een recordafstand van 225
miles. Toch was er nog steeds twijfel
onder de leden van de wetenschappelij-
ke gemeenschap, dat grotere afstanden
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konden worden overbrugd.

Marconi ging desondanks door met het
plannen van wat hij noemde “the big
thing”. Tezelfdertijd voerde de Company
werk uit om geld te verdienen met de
radiocommunicatie over korte afstanden.
De inkomsten van de Company werden
besteed aan het grootste zendstation, dat
ooit van de grond werd getild, gelokali-
seerd te Poldhu in Cornwall, Engeland.
Marconi mikte op verbinding van en
naar een station in Cape God MA met
een afstand van 3.176 miles.

Enkele  herfststormen  verwoestten
Marconi’s plan. Eerst ging de gecompli-
ceerde Poldhu antennetoren op 17 sep-

St.John’s haven - waarbij je over deze natuurlijke haven kijkt, de stad St.John ligt er
onder. De foto werd genomen van de top van Signal Hill waar Marconi’s vlieger-
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tember tegen de grond. Hij werd vereen-
voudigd opgebouwd om het systeem
voor de test gereed te krijgen. Toen
kwam een tweede zware storm en ver-
nielde het Cape God station in oktober.

De tijd schreed voort en de fondsen
waren te beperkt en de plannen om het
Amerikaanse station te herbouwen wer-
den daarom verlaten. Marconi had angst
dat de Duitsers het initiatief zouden
overnemen en dat dwong hem tot een
ander plan.

Vindt een locatie op de westelijke oever
van de Atlantische Oceaan dat dichter
bij Poldhu was. Een signaal overbrugging

op een kortere transatlantische afstand
zou zijn Company veilig stellen op de
radiomarkt. Marconi streek neer op het
dichtst bij zijnde vaste land bij Cornwall
—het meest oostelijke punt van
Newfoundland en zijn hoofdstad St.
John’s. De afstand was 2.170 miles, meer
dan 1000 miles dichterbij dan Cape
God, maar toch een formidabele afstand
en zeker zonder vaste antenne opstelling
ter plaatse.

Marconi’s gedachten gingen terug naar
methoden, die hij een aantal keren
ervoor had gebruikt. Vliegers en gasge-
vulde ballonnen had hij eerder met suc-
ces toegepast om hoogten met antennes
te bereiken. Voorzieningen van beide
middelen stonden
snel ter beschik-
king.  Met alle
benodigde  ont-
vangstapparatuur
voeren  Marconi,
George Kemp en
William Paget op
26 november 1901
van Liverpool naar
St. John's. De over-
tocht was ruw, de

woeste
NoordAtlantische
winden hadden

van november tot
het late voorjaar de
overhand. Ze arri-
veerden in New
Foundland op vrij-

ag 6 december.
Marconi kondigde
in de locale dag-
bladen aan, dat hij hier was voor testuit-
zendingen met schepen op de
Atlantische-oceaan, die op weg waren
naar de Noord Amerikaanse kust. Hij
trok de aandacht waar hij ook heen ging
en deed voortdurend zijn best zijn wer-
kelijk bedoelingen voor de tegenstanders
te maskeren.

Hij ontmoette op 7 december locale
autoriteiten en na het bekijken van in
aanmerking komende plaatsen koos hij
voor Signal Hill. Het was al 400 jaar in
gebruik als een uitkijkpost voor schepen
op zee. De hoogte van Signal Hill, zijn
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