behulp van tientallen vrijwilligers, zijn
enorme Centipede met heel erg hard
lopen de lucht in te krijgen. De aanwezi-
ge bezoekers gaan tevreden naar huis.
Ook de meeste vliegeraars koppelen de
caravan achter de auto en gaan voldaan
naar huis. Een grote groep gaat na afloop
nog een hapje eten bij de plaatselijke
Chinees. Maar dan wordt het toch echt
tijd om handen te schudden en naar huis
te gaan. Tja, de dames en heren uit
Drachten hebben hun zaakjes toch dik
voor elkaar. Volgend jaar toch maar aan
Marjon de Hond vragen voor iets meer
wind!

Maarten van Hienen. Almere.

De eerste jaren van het nu al voor veer-
tiende keer georganiseerde Drachtense
vliegerfeest waren Martin Zwiers uit
Drachten en ik de initiatiefnemers van
dit vliegerfeest. Het is dus niet verwon-
derlijk, dat ik daar nog hele goede con-
tacten heb. Daarom besloten John
Verheij en ik ons ook aan te melden voor
dit Festival.

Henk Boelens de drijvende kracht achter
dit evenement mailde mij op 30 augustus
dat het daar een gigantisch noodweer

was en dat het vliegveld helemaal blank
stond. Ik schreef hem terug, dat dit de
gebruikelijke zenuwachtige uitlatingen
waren van een vliegerfeestorganisator en
dat dit wel goed zou komen. Aldus
geschiedde. 4 en 5 September waren
prachtige zon overgoten dagen en Henk
liep dan ook trots met een sigaar tussen
zijn lippen zijn subtiele mededelingen te
doen. Henk is een man van niet zoveel
woorden, maar wel van daden. Zo open-
de hij het feest door de microfoon met de
woorden: “Allemaal welkom en ik geef
nu de microfoon aan de speaker man”.
Korter kon het niet.

Op zondag morgen waren John en ik om
8 uur 30 op het vliegerveld en Henk
stond daar al met koffie en weer een
peuk in zijn hoofd ons op te wachten.
Alles was nog redelijk stil bij de aan de
kant geparkeerde caravans. Maar rond 9
uur liep Henk toch wat zenuwachtig met
de microfoon rond en nam hij de moed
het spreekijzer aan te zetten en zijn
sonore stem galmde over het enigszins
nog in mist gehulde terrein.

“Dames en heren, Herman en John zijn
al aanwezig en het is nu 9 uur”. Met
andere woorden kom je nest uit. Hier en

daar hoorde je ritsen open gieren en zag
je een hoofd verschijnen. Om te zorgen
dat zijn vliegerartiesten niet meer onder
de vette lappen kropen zette hij met de
volume knop op 5 een muziekje op, met
een hoog zondagmorgen gehalte.

Dit vliegerfeest met zijn enorm groot ter-
rein - er is voldoende ruimte voor eenlij-
ners, stuntvliegerpiloten en ook voor
gemotoriseerde parapenters en model-
vliegtuigclubs - is uitgegroeid tot een
prachtig, perfect georganiseerd evene-
ment.

Dit kon alleen zo goed slagen omdat de
medewerkers van de vliegervereniging
Wynpdst als team werken. Bedankt
Geetie voor de heerlijke broodjes de ver-
frissingen en het verrukkelijke Friese sui-
kerbrood.

CHAPEAU!

Wij hebben enorm genoten van dit festi-
val ondanks de wat magere wind, maar
voelden ons echt UITGENODIGD!
Herman van den Broek, Maarssen.

Foto's Albert Trinks,
collage van Henk Breedland.

kalender

NEDERLAND.

Uiterlijke datum van de informatie op het redactieadres voor nummer 2005/1
is 14 november, verschijningsdatum week 50 of 51.

De juistheid van deze gegevens is buiten verantwoordelijkheid van de redactie.
Neem zonodig vooraf contact op met de organisatie. Redactie.

ORGANISATOREN van vliegerfeesten in Nederland mogen we u verzoeken als de data voor 2005 bekend zijn dit nu reeds aan

ons door te geven!

INTERNATIONALE EN GROTE VLIEGERFEESTEN OF SPECIALE ACTIVITEITEN (buiten Nederland).

6 en 7 november. Fréjus. Frankrijk. 8¢ Festival International de I’Air. Thema: Portugal. Info: José Vicent tel. +33-494421919 e-

mail: augredouvent@wanadoo.fr http://augredouvent.free.fr
12 - 14 november. FUERTEVENTURA. Canarische eilanden. Drachenmeeting. Info: Lothar Marx, Am Botanischen Garten 70,

50735 Koln tel. +49-221 7606705 e-mail: nc-marxlo2 @netcologne.de

Januari/Februari 2005. Nieuw Zeeland. NZKA Kite Safari, zie rubriek “Van de redactie”in VLIEGER 2004/2.
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