lemand die al sinds 1978 vliegert en al
22 jaar redacteur is van ons vliegerblad,
moet toch eens in deze rubriek onder de
aandacht gebracht worden. Echter er was
een probleem. De redactie had besloten,
dat redactieleden hiervoor niet in aan-
merking komen. Navraag bij diverse vlie-
gervrienden leerde me, dat dezen even-
als ik dat standpunt niet delen. En zoals
het in een goede democratie past, ging
de redactie overstag.

Tijd dus om wat meer informatie in te
winnen over John en op een regenachti-
ge woensdagmiddag naar Den Haag te
rijden voor een gesprek met de persoon
in kwestie. Ik werd bijzonder gastvrij
ontvangen door John en zijn vrouw in
hun gezellig ingerichte etagewoning in
de Haagse wijk Loosduinen. Deze wijk
ligt vlak bij het strand, dus het spreekt
voor zich dat hier de vliegerlocatie van
John ligt. Vol trots vertelt hij dan ook, dat
hij ondanks z'n leeftijd nog bijna iedere
dag aan het vliegeren is. Ik moet ook eer-
lijk bekennen, dat ik hem veel jonger
had ingeschat dan 75 jaar.  Het
Scheveningse strand is ook de plaats
waar het 26 jaar geleden allemaal begon
voor John. Als verwoed zendamateur
hoorde hij door zijn “bakkie”, dat een
groep zendamateurs onder leiding van
Piet van Staalduinen druk bezig was met
zenden  vanuit een  vliegerlijn.
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Nieuwsgierig als hij is, besloot hij rich-
ting strand te gaan en een kijkje te
nemen. De vonk sloeg meteen over en
kort daarop bezocht hij het eerste win-
keltje  van Vlieger-Op aan de
Rijswijkseweg voor de aanschaf van wat
vliegermateriaal. De eerste vliegers
waren Eddy’s en Sanjo’s. De aanschaf
van de vliegerbijbel “Vliegers” van
David Pelham verbreedde zijn horizon.
Tijdens mijn bezoek liet hij me een lijst
zien van de vliegers, die hij in al die
jaren gemaakt heeft. Ik kan jullie verze-
keren dat dat een zeer indrukwekkende
hoeveelheid is. Bij Vlieger-Op lag des-
tijds een schriftje, waarin je je naam kon
noteren als je belangstelling had om mee
te gaan met georganiseerde bustochten
naar de diverse vliegerfeesten. Naar de
verhalen van John te hebben aange-
hoord, kan ik niets anders concluderen,
dat dat bijzonder gezellige tripjes waren.
Het vliegeren stond destijds natuurlijk
nog in de kinderschoenen, maar met
deze tripjes werd een flink stuk promotie
verricht voor onze hobby.

In 1980 was John als kijker en helper
betrokken bij de poging de grootste vlie-
ger van de wereld op te laten. Deze hui-
zenhoge sleevlieger met buizen als vlag-
genmasten zo dik zou met behulp van
een sleepboot voor Scheveningen de
lucht in getrokken worden. Deze
(gevaarlijke) poging zou echter jammer-
lijk mislukken. In 1981 werd met behulp
van een veel minder gevaarlijke vlieger
een opnieuw een aanval gedaan op het
wereldrecord van de grootste vlieger. Een
geslaagde zoals bleek. John was ook bij
deze poging betrokken. Zijn helpende
hand werd dan ook graag geaccepteerd
bij de diverse oplatingen van deze vlie-

ger.

In 1982 werd ons lijfblad VLIEGER van
de grond getild. John was vanaf het eer-
ste nummer (heeft u dat nummer nog,
met de Hargrave trein op de cover?) tot
op de dag van vandaag redacteur. Met
recht kan dan ook worden gesteld, dat
hij een van de drijvende krachten is ach-
ter dit blad. O wee, als je je stukje niet
op tijd aanlevert, dan kun je ogenblikke-
lijk een telefoontje of mailtje verwach-
ten. En dat is maar goed ook, want op die
manier krijgen we iedere twee maanden
weer een prachtig blad voorgeschoteld.
In 1985 ontwikkelde hij vanuit een klein
ontwerp van Jan Pieter Kuil de huidige
dubbele paraslee. Publicatie van de
bouwtekening in dit blad heeft tot gevolg
gehad, dat deze vlieger thans over de
hele wereld in gebruik is als powerlifter.
Vanaf 1986 kreeg John een vaste plaats
in het Holland Kite Team,met ‘s Werelds
Grootste Vlieger” waarin hij als deeltaak
de verzorging van de elektronische appa-
ratuur kreeg. Gelet op z'n achtergrond
als zendamateur was dit een logische
keuze. Af en toe verdween er wel is wat
uit de kist met elektronica. Van tijd tot
tijd moest er dan een nieuw hangslot
gekocht worden voor deze kist. Zo ook
tijdens een vliegeroplating in Amsterdam
Z.0., John had een nieuw slot op de kist
aangebracht en deelde dit aan de andere
team leden mede door met bulderende
stem over het vliegerterrein te roepen
“Teamleden het nieuwe slotnummer is
4711”7, Vanuit het publiek werd dank-
baar gereageerd, dat men hiervan ook op
de hoogte werd gesteld. Met het Holland
Kite Team heeft John deelgenomen aan
vliegeroplatingen in Thailand, Maleisié,
Singapore, Canada, Amerika, Nieuw-
Zeeland en tal van Europese landen.
Naast zijn goede eigenschappen heeft
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