Coronadoos, de Kombus, de Hexonastar,
de concave Delta en de Multihexagon en
heden ten dage zien we hem nog steeds
in de weer met fraaie vliegers als de
Flowform en Parafoil. Vooral in die vroe-
ge jaren waren zijn modellen erg geliefd
en werden zijn modellen heel dikwijls
met goed gevolg nagebouwd (ook door
ondergetekende).

Nog steeds bezoekt Fred talrijke vlieger-
feesten. Heel bekend van hem op vlie-
gerfeesten zijn zijn parafoil met een
stoeltje er onder waarmee hij op zeer
verantwoorde wijze en met in acht name
van de veiligheid kinderen laat schom-
melen waarbij hij drommen publiek
trekt. We vinden Fred daarom meestal
aan de buitenranden van de vliegerfees-
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ten om de nodige ruimte te hebben.

Het pionierswerk van de beginjaren
ervaart hij nog steeds hetzelfde als een
echte hobby waarin hij al zijn emoties
kwijt kan!

John Verheij, Den Haag.
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KAP liefhebbers. We werden geattendeerd op de volgende inter-
| netsite waar zinvolle informatie betreffende de ophanging, het
picavetsysteem en bediening van een bepaalde camera werd
gegeven, alsmede verwijzing naar andere sites.
http://members.fortunecity.de/kapmfs/e-kaprig4.htm

Redactie.




