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September 2005. Joke en ik zijn in
Taiwan voor het vliegerfeest aldaar. Dat
feest is verdeeld over twee weekeinden,
met workshops en indoor vliegerdemon-
straties in scholen gedurende de tussen-

liggende werkweek. Aanvankelijk zou ik
niet meedoen met het indoor vliegeren,
maar ik had wat kleine vliegertjes
gemaakt en ben in het indoor circuit
opgenomen.

Tijdens het maken van een van die vlie-
gertjes in de lounge van het hotel kwa-
men een aantal Taiwanese vliegeraars
ook met kleine vliegertjes binnen. Tja,
dat is meteen aanleiding om eens wat
ervaringen en kennis uit te wisselen. Een
van hen, Sunny Lin, zou daarop nog

terugkomen tijdens het tweede weekend,
zo zei hij.

Het tweede weekend zag er aanvankelijk
leuk uit. Mooie blauwe hemel en een
lekker briesje. Echt geschikt voor een
dagje vliegeren aan het strand. Maar dat
veranderde al gauw, want ‘s middags
werd het feest afgebroken. We moesten
terug naar het hotel, het werd te gevaar-
lijk, een tyfoon naderde snel het eiland.
Die passeerde s nachts met donderend
geweld en de volgende morgen stond er
nog steeds een fikse storm. Het vlieger-
feest werd voor die zondag afgelast.
Alleen de mini-vliegeraars troffen elkaar
in een van de vergaderruimten. Daar
zaten we dan, met Ton Vinken met zijn
fraaie geknipte vliegertjes en ook die
meneer Sunny Lin. Die had me de vorige
dag aan het strand al een en ander laten
zien, maar nu pakte hij wel even uit.
Prachtige vlinders van papier en bam-
boe, de ene na de andere.

Wie is hij nu eigenlijk en hoe komt hij
erbij vliegers in vlindervorm te maken?
Sunny Lin werd in 1947 in Keelung te
Taiwan geboren. Het vliegeren is ook
voor hem een hobby. Zijn eerste vlieger
maakte hij op vijfjarige leeftijd, maar dat
werd een fiasco.

Een andere hobby is model vliegtuigjes
maken, aangedreven met behulp van
een elastiekje en radiografisch bestuur-
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