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STACK Flying Circus Cup
2006 te Zelhem

Het Vliegerfeest Zelhem staat weer op de
vliegerkalender en dat hebben we gewe-
ten!

Vorig jaar moesten we het nog doen zon-
der het traditionele openingsfestival
Zelhem, maar dit jaar had de organisatie
van Zelhem toch nog besloten het festi-
val door te zetten. Het festival was wel
zeer simpel opgezet en er was geen orga-
nisatie besteed aan de public relation
(PR), een soort “back to basic.”
Zodoende was er in Zelhem geen
publiek aanwezig. Toch was de lucht op
zaterdag gevuld met zoveel eenlijners,
dat menig ander festival er jaloers op zou
zijn. Veel vliegeraars trotseerden de kou
en ijzige wind om toch eindelijk de win-
ter te verdrijven en het nieuwe vlieger-
seizoen in te luiden... zoals het hoort op
het eerste festival in Zelhem.

Zondag was het andere koek. Prima
weer om buiten te vertoeven, zonder de
koude ijzige wind, maar werkelijk geen
zuchtje wind en dus geen enkele vlieger
in de lucht. Veel vliegeraars kozen ervoor
om dan toch maar huiswaarts te keren.
Uiteindelijk was het slechts het STACK
gebeuren dat stug door bleef vliegen en
om een uur of twee ‘s middags net
genoeg wind kreeg om de wedstrijden af
te ronden in de zee van ruimte.

De STACK piloten moesten wel even
wennen om weer aan de lijnen te staan.
Dit in combinatie met de minimale wind
resulteerde in heel veel foutjes, waarbij
uiteindelijk niemand ongeschonden de
wedstrijd doorkwam.

Het virus

Bij de vierlijners waren er drie nieuwe
wedstrijdpiloten. Hiermee is het wed-
strijdveld van vierlijners gegroeid tot vijf
piloten. De drie Rookies, zijn een vader
en dochter en een buurman. Het is leuk

om te zien dat mensen elkaar dusdanig
kunnen aansteken met een hobby, dat
uiteindelijk meer mensen uit een buurt
beginnen met vliegeren. Veel lokale vlie-
gerclubs  hebben  momenteel in
Nederland te maken met een leegloop.
Deze tendens zie je ook bij alle andere
sportclubs en verenigingen. Mensen wil-
len gewoon niet meer deel uitmaken van
een vaste club en kiezen meer voor een
lossere relatie. “Ze willen zelf kiezen
wanneer en waar ze hun vrije tijd beste-
den en willen geen verplichtingen meer.”

Toch is niemand veilig voor het enthou-
siasme van iemands hobby. Ik heb uit
eigen ervaring meegemaakt hoe een
enthousiaste vliegeraar van de hele buurt
tot een hele stad kan aansteken met het
vliegervirus.

Zelf kreeg ik het vliegeren met de paple-
pel ingegoten. Mijn vader was al een
enthousiast vliegeraar in zijn geboorte-
land Indonesié. Als kind hoorde ik al de
verhalen van spannende vliegerwedstrij-
den, hoog in de lucht tussen verschillen-
de vecht vliegers uit verschillende buur-
ten, het rennen achter een losgesneden
vlieger om deze te vangen. Immers de
vanger is de nieuwe eigenaar van de
vlieger. En natuurlijk het geheime fami-
lierecept van het maken van de perfecte
glaslijn, met als ingrediénten: ei en fijn
gestampt lampenglas.

In Nederland was mijn vader altijd op
zoek naar groene bamboe om te versnij-
den tot een frame voor een vechtvlieger.
Al snel kreeg ik ook een vechtvlieger en
tot mijn ongenoegen was deze vlieger
niet stabiel en duurde het even voordat
ik de truc van het vieren en trekken van
een vechtvlieger ook onder de knie had.
Ha-ha, geen Donald Duck supermarkt
vlieger was meer veilig!

In de bibliotheek had ik al snel het vlie-
gerboek van Pelham gevonden. Dit boek
heeft meer dagen per jaar bij mij thuis
gestaan dan in de bieb. Na het lezen van
Pelham wilde ik meer met vliegers, het
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