mooie viieger jaren

Een dinsdag in januari, ik ben een vliege-
raar in de trein. Al reizend denk ik aan
het voornemen van de redactie van dit
blad om te stoppen. Het glas, tussen de
coupes in deze trein, is gezandstraald.
Het moet wel een vliegeraar geweest zijn
die het ontwerp maakte, want ik zie in
één oogopslag zeker 10 vliegers. Soms
zie je vanuit de trein ook nog wel eens
een vliegeraar bezig in de verte. Ze hou-
den flink afstand van het spoor.
Misschien lazen ze de waarschuwingen
en adviezen in ‘Vlieger’ over goed ‘vlie-
germanschap’. Ik denk dat de huidige
redactie van ons ‘clubblad” zich nauwe-
lijks realiseert welke impact zij hebben
gehad in die jaren van bestaan.
Natuurlijk kan ik niet meepraten over de
eerste jaren. Pas vanaf 1990 ben ik in
contact gekomen met de wereld van het
vliegeren. Dit verhaal wordt dus deels
een retrospectie op het

lage vlucht, trof zij een Duitse toerist vol
in de buik. Sindsdien vlieger ik alleen of
met mijn kinderen.

Het was de eerste stap in de wereld van
de vliegers. Een boek over vliegers dat ik
vond bij de Slegte bracht mij op het idee
om ze zelf te maken. De zoektocht naar
goed materiaal, bouwbeschrijvingen,
ervaringen en tips begon. Het blad
‘Vlieger" kwam ik pas een paar jaar later
tegen bij een echte vliegerwinkel die ik
inmiddels had gevonden. Vanaf dat
moment was er geen vliegerwinkel meer
veilig en ontstonden steeds gekkere vlie-
gers. ‘Vlieger’ hielp mij aan een goed
bouwplan voor een delta en natuurlijk
de onvolprezen Nasa Parawing (NPWS5).
Dat was een ommekeer in mijn bestaan
als vliegerbouwer: die kon ik zelf maken
en redelijk snel. Die NPW5 deed het ook
nog zolang ik niet te experimenteel

tegenkom. Mijn vliegerleven speelt zich
vrijwel helemaal buiten de wereld van
de vliegerfestivals af. Soms ga ik even kij-
ken als er zoiets in de buurt is, volgens
de agenda van Vlieger. Dankzij Vlieger
weet ik dat mensen zich inzetten voor
het vliegeren. Ze doen dat door vanuit
verre oorden erover te berichten of door
vliegers te ontwerpen en het bouwplan
te publiceren. Soms is er iemand die een
prachtig verhaal over de historie of de
tao van het vliegeren te schrijven. De
aankondiging van een nieuw boek in
Vlieger gaat voor mij meestal gepaard
met aankoop ervan.

Lof is in the air

Het duurde lang voordat ik echt in con-
tact met de redactie van dit blad kwam.
Dat is nog maar beperkt, want alleen
Theo Beerends heb ik ooit echt ontmoet.
In eerste instantie ging
het dus ook niet al te

vliegeren in de periode
1990-2005, deels een
lofzang op dit vakblad
en haar redactie, maar
ook een blik vooruit wil
ik niet overslaan.

De eerste vlucht

Na mijn kindertijd heb
ik zo'n 25 jaar niet meer
gevliegerd. Mijn katoe-
nen adelaar werd door
de muizen in de schuur
opgegeten en er rest
zelfs geen foto van. Met
weemoed denk ik daar

aan terug. Toen mijn
dochter was geboren
gingen we de zomervakantie op Texel
doorbrengen, een weekje maar. Op het
strand was het druk en toch te stil voor
mij. Ik zag iemand met een vlieger en las
ergens dat op het eiland een winkel was
met vliegerspullen. Daar kon ik mij niets
bij voorstellen, maar nieuwsgierig werd
ik wel. Natuurlijk kwam ik die winkel uit
met een complete uitrusting: het was een
groene speedwing geworden voor een
bedrag dat ik nog nooit uitgaf aan een
echt speeltje voor mijzelf. Op het strand
hadden we al snel de smaak te pakken
en de ook de slag. Mijn vrouw iets min-
der, want bij haar poging tot een mooie

werd. Het was een vlieger die mij inspi-
reerde tot verder onderzoek en jaren
later een paar verhalen in dit blad.

Een nieuw nummer

Zo eens in de twee maanden word ik wat
ongemakkelijk als ik mijn vliegers zie
staan. Onrust neemt van mij bezit. Een
nieuwe impuls is dan weer nodig voor
mijn vliegerhobby. Gelukkig gaat die
onrust gepaard met het verschijnen van
weer een nieuw nummer van Vlieger.
Het blad maakt deel uit van mijn biorit-
me. Er verschijnen verhalen van mensen
die ik niet ken en grotendeels ook nooit

gemakkelijk. Een ver-
haal dat ik schreef
werd niet meteen
enthousiast ontvan-
gen terwijl ik het met
enthousiasme  had
geschreven. De toets
van de redactie sloeg
toe. We hebben nog
heel wat mailtjes uit-
gewisseld voordat het
goed kwam. Achteraf
denk ik dat ze streng
doch  rechtvaardig
waren. Door het con-
tact met Theo steeg
mijn waardering voor
de huidige redactie. Leeftijd maakt dat ze
redelijk tijd hebben voor het maken van
het blad, maar tegelijkertijd kost het ze
dus ook tijd en energie. De foto in het
eerste nummer van 2006 (ontmoeting
van de redactie met Ben Ruhe van de
Drachen Foundation) gaf voor het eerst
een beeld van ‘onze’ redactie. Allemaal
zijn ze enthousiaste bouwers en vliege-
raars en voor ons gelukkig schrijven ze er
graag over. Tenslotte is een groot deel
van de artikelen in de laatste tien jaar
van hun hand gekomen. Ze schrijven
met een liefdevolle aandacht over hun
vliegers en vliegerleven. Zijn ze nu leeg-
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