geschreven of is gewoon hun aandacht
verlegd? Het maakt niet uit, dat recht
heeft iedereen en dus ook de redactie
van Vlieger. Hun liefde voor de vlieger is
duidelijk. ‘Love is in the air’ zong ...., dat
past bij de redactie van Vlieger. Jammer
dat nu de hele redactie stopt, een mooi
tijdperk wordt afgesloten. Bedankt daar-
voor allemaal, dus ook degenen waar ik
geen contact mee had. Het is een kleine
variant op de songtekst maar hier zeker
van toepassing: ‘lof is in the air’ en daar
past maar één woord bij: HULDE!!

Ombhoog, omhoog, omhoog

Als vliegeraar ben ik altijd bang dat de
vlieger waarmee ik bezig ben naar bene-
den komt, zonder dat ik dat wil.
Natuurlijk gebeurt het vaak. Die neer-
stortende vlieger heeft lang geleid tot
rennen en aan vliegertouw trekken. Het
duurde nog langer voordat ik durfde los
te laten. Geef een vlieger ruimte en hij
stabiliseert en zoekt zijn weg omhoog.
Dat leerde ik van ‘Vlieger’: laat gaan die

vlieger! Misschien moet ik nu dus maar
het idee dat elke twee maanden dit blad
in mijn brievenbus valt, loslaten. Het is
tijd voor iets nieuws, kennelijk. Gelukkig
is de vliegerwereld ook vol met veer-
kracht en initiatieven. Meerdere mensen
voelden zich aangesproken door het sig-
naal van de redactie in het laatste num-
mer van 2005: we stoppen. Veel duidelij-
ker kan het signaal niet zijn. Ook wil de
redactie niet over haar graf heen regeren.
Maar dat is nu jammer voor de bestaan-
de redactieleden, want daar zullen jullie
vast niet aan ontkomen. Op zijn minst is
jullie netwerk waardevol, daarnaast de
lijst van abonnees, de zusterbladen
elders op de wereld en de opmaak van
het blad wil ik dan niet vergeten. Wat
gaat er nu gebeuren? |k weet het niet,
maar ik weet wel wat ik wens:

1 een blad dat ik vast kan houden;

2 informatie en (virtuele) ontmoetingen
en 3 onverwachte verhalen, liefst vol
weemoed over vliegers en het vliege-
ren.

Dat zijn de bouwstenen die de weg
omhoog en naar voren voor mij zouden
plaveien. Ik hoop dat er groepen mensen
zijn die zich daarvoor willen inzetten. Of
zij de huidige redactie kunnen evenaren?
Ach, het wordt anders, dat durf ik wel te
voorspellen. De beschikbare middelen
worden steeds beter, zowel technisch als
door de groeiende groep mensen die wil-
len vliegeren!

Beste redactie: geniet van al die prachti-
ge vliegers die jullie hebben en gebruik
je vrije tijd. Bedankt voor een mooi blad
dat mij in ieder geval veel inspiratie
bracht en heel 2006 nog gaat brengen!

Douwe Jan Joustra, Zutphen.

CORRECTIE OP FLOX (VLIEGER 2005/2
BLZ. 14 EN 15).)

Patrick Koppen maakte een terechte
opmerking over een maatvoering en
vroeg om een toelichting. De vorm is cor-
rect, maar helaas is in de maatvoering
een fout geslopen. De bovenin vermelde
maat 28 moet 21 zijn (de som van beide
achtereen aangegeven maten bedraagt 28
cm). Met excuus! Harm van Veen.
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