Erik de Ruijter woont tegenwoordig (voor
Philips) in Shanghai in de Peoples
Republic of China. Op ons verzoek wil
hij optreden als correspondent voor VLIE-
GER en de lezers op regelmatige basis
voorzien van enige vliegerinformatie. Zo
zal hij het grote vliegerfeest in Weifang
gaan bezoeken. We zijn erg blij uit de
bakermat van het vliegeren wat verslag-
geving te mogen ontvangen. Redactie.

Als je in Shanghai zoekt naar vliegers,
dan is dat niet zo moeilijk. Je ziet ze
eigenlijk al als je gewoon wat met de
auto rondrijdt. Meestal Deltas. Ik werk
voor Philips, en heb een mooi kantoor op
de 38e etage in het Kerry Everbright
gebouw, vlak bij het centraal station in
Shanghai. Regelmatig sta ik oog in oog
met een mooie Delta: het optimum van
Expret. Een andere plaats om vliegers
tegen te komen is Peoples Square, maar
de mensen die daar vliegeren willen

eigenlijk maar 1 ding: verkopen. Niet zo
interessant dus. De beste plaats voor mij
is de ‘Bund’. Dit is de kade langs de
Huangpu rivier, die dwars door Shanghai
stroomt. De wind is er geweldig, en er
zijn veel mensen gewoon echt voor de lol
aan het vliegeren (zie fotos). Uiteraard
kun je ze ook kopen: elke Chinees is klei-
ne ondernemer denk ik wel eens. Over
de prijs: voor een ‘vis’ van 3 meter vroeg
men RMB185 (ongeveer 18 euro). Na
een half uurtje onderhandelen liep ik weg
met 8 vissen voor RMB150 ! En ik weet
zeker: dat was nog te veel. Inmiddels
weet ik dat de produktiekosten RMB3
zijn (30 euro cent). Binnenkort het grote
vliegerfestival in Weifang. Ik ga erheen en
ben benieuwd. Ik zorg voor mooie foto’s
en laat weten hoe het was.
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Groeten uit Shanghai

Erik de Ruijter, Shanghai
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