FOCUS CAREL VAN DER SANDEN.

Na 11 keer het vliegerfeest van de Free
Fun Flyers in Gemert te hebben georga-
niseerd, laat Carel deze taak over aan
andere leden van de vereniging. En 11
jaar is lang genoeg om eens wat verder
op Carel in te zoomen.

Begroet door een vrolijk blaffende
Spooky en voorzien van koffie en thee
door Tonny, zitten Carel en ik de hele
avond in de achterkamer te kletsen. Over
vliegers en vliegeraars, maar ook over
vogels, zijn andere grote hobby.

Het vliegeren begon voor de Erpse tegel-
zetter als jongetje met het bouwen van
kruisvliegers. Later kwam Carel in aanra-
king met het “echte” vliegeren en begon
met grote bestuurbare vliegers. Vanwege
rugklachten moest hij dit echter laten
varen en is overgestapt op éénlijners.

De vliegervereniging Free Fun Flyers is
zo'n 18 jaar geleden opgericht nadat er
in Gemert een vliegerfestival was georga-
niseerd. Na 6 jaar is Carel bij het bestuur
gekomen en is voor de leeuwen gewor-
pen om het festival te organiseren. Zijn
insteek was: “Gezelligheid moet van de
mensen komen, daar is geen poespas
voor nodig”. Dus geen feesttent, geen
geluidsinstallatie enzovoorts: gewoon
lekker vliegeren. Wat wel aan de gezel-
ligheid bijdraagt zijn lampionnen. De
organisatie deelt die voor aanvang van
het nachtvliegeren uit en worden overal
opgehangen. En de formule werkt, het
festival is al jaren zeer druk bezocht.

Behalve het organiseren van het
Gemertse vliegerfestival zijn Carel,
Tonny en Spooky veelgeziene gasten op
andere festivals. Met de caravan worden
soms wel 25 festivals per jaar bezocht,
wat inhoudt dat ze een half jaar lang elk
weekend weg zijn. En dan leer je veel
mensen kennen!

Carel bouwt op dit moment nauwelijks
vliegers. Hij heeft er een aantal waar
heel veel mee gevlogen wordt, de rest
blijft meestal in de zak. Als er vliegers
bijkomen, blijven er alleen maar nog

24

meer in de zak. Een grote kimono (4 x 4
meter) is zelfs weer in stukjes geknipt om
er andere vliegers van te maken, omdat
Carel deze vlieger niet op een festival
durfde op te laten. Ook een centipede is
halverwege de bouw blijven steken; de
materialen zijn inmiddels in andere vlie-
gers verwerkt.

Zijn bekendste vlieger is wel de drie-
hoekjesdelta en de driehoekjes Pelybox.
De grootste uitdaging zit ‘m in het vlak
houden van het eindproduct. Zoals op
de foto te zien is, is dat goed gelukt. Als

de vliegers niet in de lucht staan, dan
staan ze wel op de grond te pronken.

We hopen dat we Carel nog vaak (en
zeker ook in Gemert!) zullen zien vliege-
ren en wensen de organisatie van het
Gemertse festival komend seizoen veel
succes toe.

Peter Simons, Mierlo.
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